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TÜRKİYE'DE TEKELLEŞME YOK MU? 


Türkiye'de tekelleşmenin olup olmadığı, şubat ayı içinde, farklı sermaye çevreleri arasında ilginç tartışmalara neden oldu. Tartışma, sermayenin farklı kesimlerinin bu konudaki görüş ayrılıklarını sergilemesi açısından önem taşıyor. Bir anlamda, tartışmayı başlatan, “tekelleşmenin Türkiye ekonomisine yararlı olacağı” görüşünü savunan Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton oldu. İstanbul Ticaret Odası Başkam Nuh Kuşçulu bu görüşe karşı çıkarak, “tekelleşen firmaların fiyatları istedikleri gibi ayarladıklarını bunun da tüketicinin aleyhine olduğunu vurguladı. 


Ardından, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koçman'ın, “bir ekonomide tekelleşmeden bahsedebilmek için o ekonominin sanayileşmiş bir ekonomi olması gerekir. Türkiye henüz bu aşamaya ekonomik bakımdan gelmiş bir ülke değildir” diyerek, tekelleşme olgusunu tümüyle yadsıdığı görüldü. Ancak Koçman, kuşkusuz tekelleşmenin olumsuz bir gelişme olduğu inancıyla, “Türkiye ekonomisinde bu tarzda bir gelişme varsa, kanun yapıcının bunu önleyici bazı yasal önlemler getirmesi doğal karşılanır” sözleriyle Alaton'la aynı görüşte olmadığını gösterdi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin bu konuda daha ihtiyatlı bir dil kullanıyordu. Ona göre, “küçük ve orta sanayinin bir sıkıntı dönemine girdiği açık. Ancak, 'büyükler yutuyor” diye bir yorum yapmak da yanlış olur.” Çünkü, “büyüklerin küçükleri yutacak halleri yok, büyüklerin boğazlarında büyük kılçıklar var.” Gezgin tekelleşme konusunda tehlikenin nereden gelebileceğine de değiniyordu: “Bugün için ancak dış müteahhitler ve ihracat yapanlar gelişiyor. Bunları da kuşkuyla karşılamak gerekir. 
Belki, bankaların büyük kuruluşlarla bağlantıları dolayısıyla da bir endişe duyulabilir.” 


Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren Okumuş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okumuş'un görüşleri daha da ilginç. “İstikrarlı bir ekonomide faaliyetlerini sürdüremeyerek kapanma durumuna gelen ve 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özellikle ihracata yönelik bir satış politikası izlemeyen işletmelere işlerlik kazandırılabilmesi açısından söz konusu işletmelerin el değiştirmesi kaçınılmaz olmuştur” diyerek bazı sanayi kuruluşlarının diğerleri tarafından “yutulduğunu” kabul ediyor ve böyle bir gelişmeyi yararlı görüyordu. Yine de, “Türkiye'de mevcut işletmelerin belli sayıda bazı ellerde toplanacağı, tekelci bir zümrenin olacağı görüşünü ortaya atmak ve savunmak imkansızdır. Elli milyon nüfusa sahip bir ülkede işletmelerin faaliyet konularına göre birkaç holdingde toplanması mümkün değildir”, Okumuş'a göre. Ancak, söz konusu olan birkaç değil de 100'ü aşkın holdingin etkinliği olunca iş değişmektedir. Çünkü, böyle bir yapı “ülkemize daha uygun bir çalışma düzeni getirebilir.” 


Bu konularda farklı bir görüş, kendisini “bugünkü politikanın gözden çıkardığı küçük sanayicilerden biri” olarak niteleyen ve 24 Ocak kararlarının altında yatan üç ana hedeften birincisinin “tekellerin ve dev holdinglerin güçlendirilmesi” olduğunu söyleyen İstanbul Sanayi Odası Başkan Vekili Murtaza Çelikel tarafından dile getirildi. Ona göre “hep piyasa mekanizmasından bahseden, ama rekabet sözcüğünü hiç ağzına almayan” Turgut Özal'ın amacı “1970 yıllarının yanlış iktisat politikaları ile beslenip semiren aile holdinglerini korumak(tır). Bunların bankaları var, dev sanayi şirketleri var, yönetim kurullarında büyük adamları var. Var ama Türk ekonomisinin en hastalıklı kesimini de bunlar oluşturuyorlar.” 


Bu özetlemenin de gösterdiği gibi, farklı sermaye kesimlerinin üzerinde bir görüş birliğine varmadıkları üç ana konu var: 


a) Türkiye ekonomisinde ve özellikle sanayide tekelleşmenin olup olmadığı, 


b) Eğer varsa, 24 Ocak kararlarının da etkisiyle hangi yönde geliştiği ve c) Bu gelişmenin Türkiye ekonomisi açısından yararlı olup olmadığı. 


Bu yazıda her üç konuyu birden ele alma olanağı yok. Yalnızca, özellikle sanayi ve bankacılık alanlarında tekelleşmenin var olup olmadığını ve boyutlarını ele almaya çalışacağız. Bunun için, ilk olarak, tekelcilikten ve tekelleşmeden ne anladığımızı kısaca ortaya koymamız gerekiyor. 


KAPİTALİST YOĞUNLAŞMA TOPLULAŞMA TEKELLEŞME SÜRECİ 


Bir piyasanın tekelci olması ya da bir piyasada tekelleşme, söz konusu piyasada bir ya da birkaç firmanın, zaman zaman aralarında gizli ya da açık anlaşmalar da yaparak egemenlik kurmuş olması anlamına gelir. 
Başka bir deyişle, tekelcilikten ve tekelleşmeden söz edebilmek için, her 


şeyden önce, üretimin, satışların ve istihdamın büyük bir bölümünün veya tümünün az sayıda firma tarafından gerçekleştiriliyor olması gerekmektedir. Tekelleşme olgusu kapitalist birikim sürecinin doğal bir sonucu. Çünkü, bu süreç içinde ortaya çıkan ve “aynı işletme, firma ya da firmalar grubu çerçevesinde daha büyük bir birikim sağlanması” anlamına gelen sermayenin yoğunlaşması ile “çeşitli küçük sermaye bütünlüklerinin daha büyük bir sermaye bütünlüğü içinde kaynaşması, yok olması veya bağımsızlığını kaybetmesi” demek olan sermayenin toplulaşması (merkezileşmesi) olgularına dayanıyor. Yoğunlaşma-toplulaşma- tekelleşme süreci, anonim şirketlerin ve kredi sisteminin gelişmesini, bankaların öneminin artmasını, giderek bankacılık alanında da tekelciliğin ilerlemesini ve sanayi sermayesi ile mali sermayenin iç içe girmesini beraberinde getirmektedir. Türkiye'de tekelleşmenin varlığı ya da yokluğu, varsa günümüzde eriştiği nokta, sıraladığımız bu özelliklere dayalı bir biçimde incelenebilir. Bu konudaki bulguları şöyle özetleyebiliriz. 


IV. PLAN: HIZLANARAK SÜREN YOĞUNLAŞMA TOPLULAŞMA 

1. Devlet Planlama Teşkilatı'nın güvenirliğini bugünkü kadar yitirmemiş olduğu bir dönemde hazırlanan IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na göre, “sermayenin toplulaşması ve yoğunlaşması olgusu III. Plan döneminde hızlanarak süregelmiştir. Toplulaşma sürecinin göstergelerinden biri olan sermaye şirketleri, özellikle de anonim şirketler dönem içinde hızlı bir gelişme göstermişlerdir. II. Plan dönemi boyunca 1.296 anonim şirket kurulmuşken, yalnızca 1977 yılında 1.584 anonim şirket kurulmuş olması bu hızlı gelişmeyi vurgulamaktadır. (1980'de bu sayı 2.356'ya yükselmiştir. G.T.) ... III. Plan dönemi içinde hızlı bir holdingleşme olgusunun varlığı da gözlenmektedir. Nitekim 1972 yılına kadar kurulan holding sayısı 34 iken, kararlı bir gelişme ile bu sayı 1977yılında 150'ye yaklaşmıştır.”? Ayrıca, Planda, özel sektörde 1965'de 26,1 milyon TL olan çalışan başına sermaye miktarının 1975'de 65,9 milyon TL'ye, (1965 fiyatları ile) yükselmesi de aynı gelişmenin bir diğer göstergesi olarak sunulmaktadır. 


2. Bir sektördeki tekelleşme olgusunun en çok kullanılan bir ölçüsü, belirli sayıda firmanın o sektörün üretimi, satışları ya da istihdamı içindeki payını gösteren yoğunlaşma oranıdır. 1977 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, 1970 yılında imalat sanayiinin 97 alt sektörünün 16'sında (016,5) istihdam açısından en büyük üç firmanın sektörel istihdam içindeki payı (3-firma yoğunlaşma oranı) 0575-90 arasındadır. Bu 


yoğunlaşma oranı 24 sektörde o 50-74, 45 sektörde Yo 25-49 arasında ve yalnız 5 sektörde 9 25'in altındadır. “Özetle, istihdam yoğunlaşma oranı büyük işyerlerinin egemenliğinin hayli yeterli bir ölçüsü olduğuna göre, büyük işyerlerinin 97 sektörden 40'ında kesin, 45'inde önemli kontrole, ağırlığa sahip oldukları anlaşılmaktadır.” Aynı çalışmada Sanayi Bakanlığı'nın 1969 yılı İşletme Cetvelleri'ne dayanılarak hesaplanan mal bazındaki yoğunlaşma oranları da benzer bir durumu sergilemektedir: “Yaygın olarak kullanılan 251 maddeden 93'ünde en büyük üç (ya da bir, iki) firmanın o maddenin toplam üretiminin Yo 100'ünü, 87'sinde en büyük üç firmanın toplam üretimin Yo 75-99'unu, 56'sında en büyük üç firmanın toplam üretimin Yo 50-74'ünü ve ancak 15 maddede “o 50'sinden azını ürettiğini ortaya koymaktadır.” 

“TÜRKİYE'DE TEKELLEŞME BATI'NIN SANAYİLEŞMİŞ ÜLKELERİNDEN DAHA YUKSEK DÜZEYDE” 

3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılan ve 1976 imalat sanayii anketinin verileri kullanılan bir çalışma da benzer sonuçlar vermektedir.” 
Çalışmayı yapanların da belirttiği gibi, sanayi alanındaki tekelleşmeyi “az gösterici eğilimler taşıyan” bu çalışmada, “Türkiye'de Batı'nın sanayileşmiş ülkelerine göre çok daha yüksek düzeyde bir tekelleşme vardır” sonucuna ulaşılmaktadır.9 Buna göre, Türkiye'deki 126 imalat sanayii sektörünün Yo 21'inde her sektördeki en büyük dört firmanın pazarın “o 90'ından fazlasını, Yo 43'ünde pazarın ©070'inden fazlasını ve “o 65'inde pazarın o 50'sinden fazlasını denetlediği görülmektedir. Örneğin, tekelciliğin çok ileri boyutlara ulaştığı ABD'nde bu oranlar sırasıyla W 3, “o 10, ve o 30 olarak bulunmuştur. İngiltere, Fransa ve Kanada ile karşılaştırma da benzer sonuç vermektedir.” 


Söz konusu çalışmada her sektör için o sektördeki en büyük firmanın sektör üretimi içindeki payı da bulunmuştur. Buna göre, 1976 yılında Türkiye'de 126 sektörün 17'sinde (Sw 13,5) en büyük firmanın sektör üretimi içindeki payı Yo 50'nin, 73 sektörde (o 57,9) ise “o 25'in üzerindedir. Başka bir anlatımla, tüm imalat sanayii sektörlerinin yaklaşık “o 60'ında “anti tekelci önlemler alınmasını gerektirecek tekelleşme düzeyleri aşılmış bulunmaktadır.” 

100 BÜYÜK FİRMA SANAYİ ÜRETİMİNİN 1/3'ÜNDEN FAZLASINI 
GERÇEKLEŞTİRİYOR 

4. Her yıl İstanbul Sanayi Odası'nca yayınlanan ve Türkiye'nin en büyük firmalarını kapsayan listeler, tekelleşme konusunda çok anlamlı bir 


görünümü ortaya koymaktadır. 


a. Bu bilgilere göre 1969 yılında Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşunun imalat sanayii üretimi içindeki payı Yo 17,2'dir. Bu oran19/1'de “o 20,1'e, 1973'de o 23.9'a, 1975'de o 24,2'ye ve 1980'de ©“635,7'ye yükselmiştir. Başka bir deyişle, 1975 yılında tüm sanayi işyerlerinin on binde 6'sını oluşturan 100 en büyük firma imalat sanayii üretiminin yaklaşık dörtte birini gerçekleştirmiş; 1980 yılına gelindiğinde ise tüm sanayi işyerlerinin on binde 5'ini oluşturan 100 en büyük firmanın üretimdeki payı “6536'ya yaklaşmıştır. Yine 1980 yılında tüm sanayi işyerlerinin binde 3'ünü oluşturan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firması sanayi üretiminin “o 50'ye yakın bölümünü gerçekleştirmiştir. 1970 yılında ABD'nde en büyük 100 sanayi firmasının toplam üretim içindeki payının 9o 
34 dolayında olduğunu söylersek, ülkemizde tekelleşmenin hangi 
boyutlara erişmiş olduğu daha iyi anlaşılabilir. 


b. Ayrıca, ekonomik, bunalımın bu listelerde yer alan özel firmalar açısından çok kârlı olduğu görülmektedir. Söz konusu özel firmaların ciro üzerinden kârlılık oranları (bilanço kârı/ciro) 1975 yılında Yo 6 dolayında iken 1977'de 9o 9.4'e, 1980'de ise © 10,8'e yükselmiştir. Bu, bunalımın kimlere yaradığı konusunda ilginç bir gösterge oluşturmaktadır. 


ÖNEMİ VE AĞIRLIĞI GIDEREK ARTAN TEKELCİ SERMAYE GRUPLARI 

c. Makro ölçekteki yoğunlaşma-toplulaşma-tekelleşme konusunda, İSO'nun büyük firma listeleri bir başka açıdan da çok yararlı bilgileri içermektedir. 1967-76 arasında en büyük 100, 1977-79 arasında en büyük 300 ve 1980 yılı için en büyük 500 sanayi kuruluşunu kapsayan bu listeler, en büyük holdinglerin ekonomi üzerindeki denetim ve egemenliğini ve sanayi sermayesi ile banka sermayesinin iç içe geçmişliğini de sergilemektedir. Sanayi alanında faaliyet gösteren en büyük sermaye grupları, ilişkili oldukları bankalarla birlikte, Koç Holding-Garanti Bankası, Sabancı Holding-Akbank, Çukurova Holding-Pamukbank ve Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Yaşar Holding, Eczacıbaşı Holding ve Transtürk Holding olarak sıralanabilir. Bu gruplara bir de birlikte denetledikleri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nı eklememiz gerekir. Kuşkusuz bu liste daha uzatılabilir. Ancak, eldeki verilerin yetersizliği ve eksikliği nedeniyle bu yazıda, bundan böyle Murtaza Çelikel'in deyimiyle “dev holdingler” diye adlandıracağımız yukarıdaki sermaye grupları ile yetinmek zorunda kaldık. 


1975 yılının 100 büyük firma listesindeki 79 özel sanayi kuruluşundan 
29'unun bu dev holdinglere ait olduğu görülmektedir. (Bu sayıya söz konusu sermaye gruplarının sermayesine katıldıkları kamu kuruluşları dahil değildir.) Bu 29 firma 79 özel firmanın satışlarının Yo 46'sını gerçekleştirmiş, istihdamın ise Wo 40'ını sağlamıştır. Listede yer alan ancak ismi bilinmeyen 15 özel kuruluş arasında da dev holdinglerin şirketleri bulunabileceğine göre yukarıdaki oranların gerçekte daha yüksek olacağı rahatlıkla söylenebilir. Öte yandan, 1980 yılının 500 büyük firma listesinde ilk 100'e giren 72 özel firma vardır ve bunların 38'i dev holdinglere aittir. 
1975 yılı ile karşılaştırma yapmak amacıyla 1980 yılında da, 1975'de 
olduğu gibi, en büyük 79 özel firmayı aldığımızda, bunlardan 42'sinin söz 
konusu en büyük sermaye gruplarına ait olduğu görülmektedir. Bu 42 
firmanın 79 özel firmanın cirosu içindeki payı Yo 55, üretimden satışları içindeki payı ise Yo 61 olarak bulunmuştur. Dev holdinglerin sermayesine katıldıkları kamu kuruluşlarını hesaplama dışı tuttuğumuz ve yukarıda belirtilen 79 firma arasında yer alan ancak ismi bilinmeyen 5 firma içinde de bu sermaye gruplarının firmaları olabileceği için, burada verilen oranların var olan durumu eksik gösterdiği açıktır. Ancak, ne olursa olsun, tekelci sermaye gruplarının ekonomideki önemi ve ağırlığı oldukça yüksektir ve 1975 sonrasının bunalım döneminde büyük bir artış göstermiştir. 


d. Öte yandan, 1980'in 500 büyük firma listesinde 102 firmanın yukarıda sıralanan tekelci sermaye gruplarına ait olduğunu saptayabildik. 
Bu firmaların pek çoğunda birden fazla dev holdingin iştiraki olduğu görülüyor. Böyle ortaklıklar dev holdingler arasındaki işbirliğini, iç içe geçişleri ve karmaşık bir ilişkiler ağının varlığını simgelemektedir. 


Sözünü ettiğimiz 102 firmanın listede yer alan 421 özel firmanın üretimden satışları içinde Wo 44, cirosu içinde “o 41 ve istihdamı içinde Yo 
40 paya sahip olduğu görülmektedir. 500 büyük firma listesinde yer alan 
ve ismi bilinmeyen 51firmadan bazılarının da bu dev holdinglere ait olduğu hesaba katıldığında, yukarıda verilen oranların Yo 50'ye doğru yükseleceği açıktır. 


Ayrıca, en büyük 100 firma arasında dev holdinglerin 38 firmasının (o 
38) olmasına karşılık bu sayının 500 büyükler arasında 102'ye yükselmesi (© 20,4), bu sermaye gruplarının sahip oldukları şirketlerin diğer özel firmalara oranla çok daha büyük olduğunun bir göstergesidir. Nitekim, ilk 100'e giren 38 dev holding şirketinin 500 büyükler listesindeki 421 özel 


firmanın üretiminin üçte birini gerçekleştirmesi de bunu göstermektedir. 


500 BÜYÜKLER İHRACATA DA EGEMEN 

e. Bir diğer önemli nokta, söz konusu 102 firmadan 56'sının ihracat yapmasına karşılık, geri kalan 319 özel firmadan 98'inin ihracat yapmış olmasıdır. Dev holdinglerin özel firmaların ihracatı içindeki payı “o 45'i aşmaktadır. İhracat yapan 154 özel sanayi kuruluşunun toplam sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı Yo 38'i, 500 büyükler arasındaki 174 kamu ve özel kuruluşun payı ise © 45'i bulmaktadır. Başka bir deyişle, Türkiye özel sanayiinin en üstlerinde yer alan 400 dolayında özel firma ve özellikle bunların arasındaki dev holdingler hem iç piyasaya hem de Türkiye'nin 
sınai ürün ihracatına büyük ölçüde egemendirler. Ne var ki, 500 
büyüklerin ihracat rakamları Türkiye sanayiinin ne denli iç piyasaya yönelik olduğunu da göstermektedir. Çünkü bu firmalar satış gelirlerinin yalnızca Yo 3,6'smı ihracattan sağlamışlardır. 


BANKACILIK ALANINDA DA YÜKSEK DÜZEYDE TEKELLEŞME VAR 

5. Son olarak bankacılık alanındaki tekelleşmeye de değinmemiz 
gerekiyor. 1980 yılında Türkiye'de mevduat kabul eden banka sayısı 38 
idi. Kamu bankalarını bir yana bıraktığımızda, 6 büyük özel bankanın (İş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Ticaret Bankası, Pamukbank ve Garanti Bankası) tüm (özel ve kamu) tasarruf mevduatının W 60,5'ini, tüm banka kredilerinin (tarımsal kredilerle esnaf kredileri hariç) “© 71,8'ini ve bankaların iştiraklerinin o 80.3'ünü elinde tuttuğu görülmektedir. Bu oranların 1975'de sırasıyla Yo 57,6, Yo 67,8 ve 9b 54,5 olduğunu eklediğimizde, durum hiçbir yanılgıya meydan vermeyecek biçimde ortaya çıkmaktadır. Bankacılık alanında da yüksek düzeyde bir tekelleşme vardır. 
Bu 6 bankanın farklı sanayi sermayesi grupları ile doğrudan ya da dolaylı ilişkili olmaları ve iştiraklerindeki hızlı artış, sanayi sermayesi ile banka sermayesinin iç içe geçmişliğini sergilemektedir. Bu olgunun en iyi sergilendiği örnek ise, kuşkusuz Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'dır. 


SONUÇ 

Eldeki veriler Türkiye'de sanayi ve bankacılık alanlarında tekelleşmenin çok yüksek düzeylere ulaşmış olduğunu, bir avuç dev holdingin ekonomi üzerindeki denetim ve egemenliğinin giderek arttığını göstermektedir. 
Mehmet Okumuş'un “imkânsız” gördüğü “tekelci zümre” çoktan oluşmuştur ve ekonomik, buna bağlı olarak da siyasal gücü gün geçtikçe artmaktadır. Durum böylesine açık seçik ortadayken, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Koçman'ın tekelleşme olgusunu yadsıması, kendisinin asıl 


uğraşının denizcilik olması ve Türkiye sanayii üzerinde yeterli bilgiye sahip olmaması ile açıklanabilir mi? Koçman'ın şu sözleri bu konudaki tavrının bilgisizliğine bağlanamayacağını göstermektedir: “Genelde, tekelleşmeden şikayetçi olmak özel sektörün yapısı üzerinde birtakım tartışmalara yol açabilir, bunu sakıncalı buluyorum” Ne diyelim: yarası olan gocunur. 


NOTLAR: 

1. Sanayi üretiminin (katma değerinin değil) toplam üretimin Yo 41,3'ünü oluşturduğu ve dolayısıyla ekonominin en önemli kesimi haline geldiği (eğer DPT'nin 1981 Programı'ndaki bilgiler doğruysa) bir dönemde Türk Sanayicileri ve İşadamları Demeği Yönetim Kurulu Başkanı'nın Türkiye'nin sanayileşmede ulaştığı aşamayı yadsıması oldukça ilginçtir. 


2. DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara 1979, s. 19 


3. O. Silier, “Genel Olarak ve Türkiye Sanayiinde Yoğunlaşma, Toplulaşma, 
Tekelleşme”, MMO, Türkiye Sanayiinde Tekelleşme, (Ankara, 1977) içinde; s. 30 


4.A.e.,s.31. 


5. İ. Tekeli, S. İlkin, A. Aksoy ve Y. Kepenek, Concentration inTurkish Manufacturing Industry, ESA Working Paper, 1980. Bu çalışmanın belirli bölümlerinin özeti “Türkiye'de Tekelleşme Var mı?” (İ. Tekeli ve S. İlkin) başlığı altında 8 Mart 1982'den itibaren Cumhuriyet'te yayınlanmıştır. 


6. Tekeli ve ilkin, Cumhuriyet, 8.3.1982,s. 6. 
7. Ae. 
8. Tekeli ve İlkin, Cumhuriyet, 9.3.1982, s. 6. 


24 OCAK KARARLARI VE TEKELLER' 


“24 Ocak Kararları” diye anılan bir ekonomik model ülkemizde tam dört yıldır uygulanıyor. 6 Kasım seçimleri sonunda Anavatan Partisi'nin Meclis'te çoğunluğu sağlayarak iktidara gelmiş olması, bu modelin bir süre daha uygulanacağını gösteriyor. Bundan sonra neler olacağını kestirmek için, bugüne kadarki uygulama sonuçlarını irdelemekte, değerlendirmekte yarar var. Ancak, bu değerlendirmeyi yaparken, bir noktayı unutmamak gerekiyor. 24 Ocak Kararları her ne kadar 1980 Ocak'ında uygulanmaya başlandıysa da kararlar tam olarak 12 Eylül harekâtından sonra uygulandı. 
Bu dönemin koşulları, modelin istendiği biçimde çalışması için çok uygun bir ortam oluşturmaktaydı. Nitekim başta programın “mimarı” Özal olmak üzere sermaye çevreleri ve diğer pek çok kişi, uygulamanın başarısı açısından 12 Eylül'ün getirdiği yeni siyasal, sosyal ve ekonomik düzenlemelerin oynadığı önemli rolü, yaptığı katkıyı kabul ediyor. Oysa, önümüzdeki dönem bir demokrasiye geçiş dönemi olacak ise, söz konusu ekonomik modelin bugüne kadar olduğundan daha güç koşullar içinde uygulanması gerekecektir. Üstelik, artık Özal bir “teknisyen” değil, bir siyasi parti lideridir ve bundan böyle belirli aralıklarla yapılacak seçimlerde kitlelerin karşısına çıkması, hesap vermesi gerekecektir. Bu nedenle, programın, kendisinin ve partisinin “siyasal sonunu” getirebilecek olan bazı sivri yanlarını da törpülemek zorunda kalacaktır. 


Saydığımız bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda, 24 Ocak Kararları'nın oluşturduğu ekonomik modelin içerdiği politikaların belirli değişiklikler geçireceği ve bugüne kadar sağladığı söylenen “başarı”yı sürdürmede güçlüklerle karşılaşacağı rahatlıkla söylenebilir. (Burada, petrol ürünlerine yapılan zamla başlayan zamlar dizisinin yeni hükümetin kurulmasından önceye rastlatılmasının Özal'ın şansını biraz olsun artırdığını eklemek gerekir.) 


“ Bilim ve Sanat, Ocak 1984, N0.37,s. 15-17 
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Programın sağladığı söylenen başarıya gelince: Genellikle, uygulamanın enflasyonu aşağıya çekmede, kıtlıkları ve kuyrukları ortadan kaldırmada ve ihracatı artırmada başarılı olduğu ileri sürülmektedir. Ancak, burada önemli bir yanılgıya düşülmektedir. Enflasyonun en önemli olumsuz yanı, düşük ve sabit gelirli toplum kesimlerinin aleyhine işlemesi, geniş halk kitlelerinin gelirlerinin fiyatların gerisinde kalması sonucu bu kitlelerin giderek yoksullaşmasıdır. Enflasyonu önlemek eğer bu gidişi durdurabilir ve tersine çevirebilirse başarılı olur. Oysa, 24 Ocak Kararları sözünü ettiğimiz kesimlerin reel gelirlerini gerileterek enflasyonu yavaşlatmayı gerçekleştirmiştir. Buna başarı değil, olsa olsa Pyrrhus zaferi! denir. 


Ayrıca unutulmamalıdır ki, 24 Ocak Kararları sonrasında pek çok malın fiyatı önceki dönemin karaborsa fiyatlarının üzerine çıkmıştır. Zaten, “kıtlıkları ve kuyrukları ortadan kaldırma” savının püf noktası da buradadır: Reel gelirleri gerileyen geniş halk kitleleri fiyatları hızla yükselen birçok malın piyasasından çekilmiş, böylece iç talep hacmi daraldığından “kıtlıklar, kuyruklar” ortadan kalkmıştır. Başka bir deyişle, hasta ile birlikte hastalık da ortadan kalkmıştır. Oysa, gerçek başarı, “kıtlıkları, kuyrukları” üretimde artış sağlayarak ortadan kaldırmaktan geçer. Uygulanan modelin bu konuda ne denli “başarılı” olduğu ise bir yanda milli gelir rakamlarına, öte yanda hızla büyüyen işsizliğe bakarak kolayca anlaşılabilir. 


Modelin ihracat alanındaki başarısı konusundaki durum biraz farklıdır. 
Gerçekten, 1979'da 2,2 milyar dolar olan ihracat, 1980'de 2,9, 1981'de 4,7 ve 1982'de 5,7 milyar dolara çıkmıştır. Bu hızlı artış üç önemli etkenden kaynaklanmıştır. Bunlardan birincisi, TL'nin sürekli olarak değer kaybetmesidir. Buna, teşvik önlemleri ile ihracatçılara sağlanan kolaylık ve olanaklar eklendiğinde, ihracatın kârlılığında büyük bir artış olmuştur. 
İkinci etken, izlenen modelin temel taşı olan iç talebi geriletme politikasının pek çok firmayı, deyim yerindeyse, can havliyle ihracata yöneltmesidir. Üçüncü etken ise, özellikle petrol ihracatçısı Arap ülkelerinin ithalat talebinin ve altyapı yatırımlarının hızla artması olmuş, bu bir yanda ihracatı, öte yanda müteahhitlik hizmetlerinden sağlanan döviz gelirlerini artırmıştır. 


Son yıllarda üretim kapasitesindeki artışların çok düşük düzeylerde kalması ve özellikle Arap ülkelerindeki olumsuz gelişmeler (başta Libya ve Irak olmak üzere, bu ülkelerin dış ödemelerinde sıkıntıya düşmeleri) anımsanacak olursa, döviz gelirleri açısından geleceğe ilişkin beklentiler, 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hiç de iyimser değildir. Nitekim, bu yılın ihracat gelirlerinin yaklaşık geçen yılın aynı olacağı sanılmaktadır. Bir anlamda, bu alanda Türkiye sanayii “bir atımlık barutunu tüketmiş” görünümü vermektedir. Sermaye çevrelerinin bir süredir yeni teşvik önlemlerinin gerekliliğinden söz etmelerinin nedeni de bu durumdur. 


Buraya kadar sayılan başarısızlıkları ya da geçici başarıları bir yana, 24 
Ocak modeli bir alanda gerçekten başarılı olmuş, Türkiye'deki tekellerin güçlenmesine ve tekelleşmenin hız kazanmasına büyük katkıda bulunmuştur. 


Bilindiği gibi, bir piyasanın tekelci olması ya da bir piyasada tekelleşme, söz konusu piyasada bir ya da birkaç firmanın, zaman zaman aralarında gizli ya da açık anlaşmalar da yaparak egemenlik kurmuş olması anlamına gelir. Kapitalist birikim sürecinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan tekelleşme, bu süreç içinde aynı işletme, firma ya da firmalar grubu çerçevesinde daha büyük bir birikim sağlanması anlamına gelen sermayenin yoğunlaşması ile çeşitli küçük sermaye bütünlüklerinin daha büyük bir sermaye bütünlüğü içinde kaynaşması, yok olması veya bağımsızlığını yitirmesi demek olan sermayenin toplulaşması (merkezileşmesi) olgularını içerir. 


24 Ocak sonrası Türkiye'sinde özellikle sermayenin toplulaşması 
açısından önemli gelişmeler oldu. Tekelci sermaye, küçük ve orta sermaye aleyhine gelişti. Öyle ki, 1982 başlarında farklı sermaye kesimleri arasında Türkiye'deki tekelleşme konusunda bir tartışmaya bile tanık olduk. Alarko Holding'den İshak Alaton, “tekelleşmenin Türkiye ekonomisine yararlı olacağı”nı söyleyerek tartışmayı başlatan kişi oldu. TÜSİAD Başkanı Koçman, Türkiye'de tekelleşme olmadığını söylerken, Istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu, tam tersine, “tekelleşen firmaların fiyatları istedikleri gibi ayarlamalarından” yakındı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin ise ihtiyatlı bir dil kullanıyordu: “Küçük ve orta sanayiin bir sıkıntı dönemine girdiği açık. Ancak, büyükler yutuyor' diye bir yorum yapmak da yanlış olur. Büyüklerin küçükleri yutacak halleri yok, büyüklerin boğazlarında büyük kılçıklar var. Bugün için ancak dış müteahhitler ve ihracat yapanlar gelişiyor. Bunları da kuşkuyla karşılamak gerekir. Belki, bankaların büyük kuruluşlarla bağlantıları dolayısıyla da bir endişe duyulabilir.” Okumuş Holding'den Mehmet Okumuş, bazı sanayi kuruluşlarının diğerleri tarafından yutulduğunu kabul ediyor, arkasından, “istikrarlı bir ekonomide 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faaliyetlerini sürdüremeyerek kapanma durumuna gelen ve özellikle ihracata yönelik bir satış politikası izlemeyen işletmelere işlerlik kazandırılabilmesi açısından söz konusu işletmelerin el değiştirmesi kaçınılmaz olmuştur,” diyerek bu durumu haklı göstermeye çalışıyordu. 
Kendisini “bugünkü politikanın gözden çıkardığı küçük sanayicilerden biri” olarak niteleyen Murtaza Çelikel ise, 24 Ocak Kararları'nın altında yatan üç ana hedeften birincisinin “tekellerin ve dev holdinglerin güçlendirilmesi" olduğunu söyleyerek farklı bir görüşü dile getirdi. 


Gerçekten, Türkiye'de, özellikle sanayi alanındaki, sermaye yoğunlaşması ve toplulaşması 1970 sonrasında hızlı bir gelişme göstermiş ve günümüzde tekelleşme ileri boyutlara ulaşmıştır. 1976 yılı imalat sanayii anketinin verilerini kullanan bir çalışmada, “Türkiye'de Batının sanayileşmiş ülkelerine göre çok daha yüksek düzeyde bir tekelleşme” olduğu sonucuna varılmıştır.? 1979 verilerini kullanan bir diğer çalışmada ise, “Türkiye sanayi üretiminde, incelenen mal pazarlarının Y 72'sinde” tekelci yapıların egemen olduğu görülmektedir.? 


Tekelleşmenin vardığı noktanın diğer göstergesi, en büyük 100 sanayi kuruluşunun imalat sanayii üretimi içindeki payının, 1969'da “o 17 iken günümüzde 9 40'a yaklaşmış olmasıdır. Üstelik, bu 100 kuruluş içindeki özel firmaların yarıdan çoğu, Koç Holding, Sabancı Holding, Yaşar Holding, Eczacıbaşı Holding ve İş Bankası ile bunların kontrol ettikleri diğer kuruluş ve bankalara aittir. 


Türkiye'deki ekonomik bunalım ve 24 Ocak Kararları bu tekelleşme sürecini hızlandırıcı bir etki yapmıştır. Pek çok küçük ve orta sanayi kuruluşu iflasa sürüklenmiş, kapanmış ya da el değiştirmiştir. Öyle ki, uygulanan ekonomik modelin Türkiye sanayiinin “yapı değiştirmesine” değil “el değiştirmesine” yol açtığı haklı olarak ileri sürülmüştür - hem de sermaye çevreleri tarafından. 24 Ocak Kararları'nın tekelleşmeyi hızlandırıcı etkileri belli başlı dört noktadan kaynaklanmaktadır: 


(a) Türk lirasının hızla ve sürekli olarak değer kaybetmesi, 1980 
öncesinde dış kaynak kullanarak yatırım yapmış şirketlerin borç yükünün hızla büyümesine yol açmıştır. Çoğunluğunu çok ortaklı, küçük veya orta boy işletmelerin oluşturduğu bu şirketlerin önemli bölümü artan borç yükünün altında ezilmiş, iflasa, kapanmaya, ya da el değiştirmeye sürüklenmiştir. 


(b) İç talebin kısılmasında sıkı para politikası önemli bir rol oynamıştır. 
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Buna bir de faizlerin serbest bırakılması eklendiğinde, özellikle kredi faizleri büyük artış göstermiştir. Kredi maliyetlerindeki tırmanış, denetimlerinde bir ya da birkaç banka bulunduran tekelci gruplarla, küçük ve orta işletmeleri farklı biçimde etkilemiştir. İkinci gruptakiler, satışların düştüğü, stoğa çalışılan bir dönemde üretimlerini pahalı kredi ile sürdürmede büyük güçlüklerle karşılaşmışlar ya da kredi bulmada başarısız olarak üretimlerini durdurmuşlardır. Buna karşılık, tekelci gruplar denetimlerindeki bankalar aracılığıyla kredi gereksinimlerini karşılayarak finansman darboğazını aşmayı büyük ölçüde başarmışlardır. Üstelik bunların bir bölümü düşük faizli ihracat kredisi alarak bunları ihracat dışındaki işlerinin finansmanında da kullanabilmişlerdir. 


(c) Nitekim, ihracatın teşvikine ilişkin önlemler de esas olarak tekelci kesimin işine yaramıştır. Çünkü bu kesim ihracatın da aslan payına sahiptir. Bunun temel nedeni, özellikle sanayi ürünleri ihracatının iyi bir örgütlenme ve büyük yatırım gerektiren bir uğraş olmasıdır. Dolayısıyla tekelci sermaye gruplan ihracat konusunda diğer işletmelere oranla daha avantajlı durumdadır. 1980 yılı verilerine göre, 500 en büyük firma arasında yer alan özel firmalar Türkiye'nin sanayi ürünleri ihracatının Yo 40'a yakın bölümünü gerçekleştirmiştir. Dev holdinglere ait firmaların büyük özel firmaların yaptığı sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise Yo 50'ye yakındır. Bunun anlamı, 100 dolayında dev holding firmasının Türkiye'nin sanayi ürünleri ihracatının W 20'sini gerçekleştirmiş olmasıdır. 
Durum böyle olunca, ihracatı teşvik önlemlerinden esas yararlananların söz konusu tekelci işletmeler olduğu açıktır. Buna karşılık, ürettikleri ürünün niteliği gereği genellikle iç piyasa için üretim yapan küçük ve orta işletmelerin büyük çoğunluğu bu alanda sağlanan kolaylık ve olanaklardan yararlanamamıştır. 


(d) Tekelleşmeyi hızlandıran diğer bir uygulama 12 Eylül sonrasında sendikal hakların askıya alınması olmuştur. Küçük işletmelerdeki işçilerin hemen hemen hepsi, orta büyüklükteki işletmelerin de önemli bir bölümü zaten sendikalaşmamış olduğundan, toplu sözleşme ve grev gibi haklardan yararlanamamaktaydı. Bu nedenle ücretlerin Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenmesi bu işletmeleri pek fazla etkilememiştir. Buna karşılık genellikle ülkenin en güçlü sendikalarının faaliyet gösterdiği tekelci işletmeler getirilen zorunlu sözleşme sisteminden büyük yararlar sağlamışlar, işçilik maliyetlerindeki artışları çok düşük düzeyde tutabilmişlerdir. 
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24 Ocak Kararları'nın tekelci firmalar üzerindeki bu olumlu etkileri 500 
en büyük firma listesindeki firmaların kârlarının ve kârlılıklarının 1980 
sonrasında sürekli olarak artmasıyla sonuçlanmıştır. Yani yalnız bu firmaların elde ettikleri kâr miktarları değil, satışlar ve öz sermaye üzerinden hesaplanan kârlılık oranları da bu dönemde önemli artışlar göstermiştir. Bir yanda iflas eden, kapanan, el değiştiren küçük, orta ve hatta büyük işletmeler, öte yanda kârlılıkları ve kârları sürekli artan tekelci firmalar, bir diğer yanda sürekli yoksullaşan kitleler; bu durum 24 Ocak Kararları'nın niteliğini açık seçik sergilemektedir. 


Başta da belirtildiği gibi, 24 Ocak Kararları'nın oluşturduğu ekonomik modelin bundan sonraki uygulanması bazı bakımlardan geçmiş uygulamadan farklı olabilir. Ancak, modelin temel amacını ve bu nedenle de özünü oluşturan, tekelleri güçlendirme politikasında önemli bir değişiklik beklememek gerekir. Çünkü söz konusu programın varoluş nedeni burada yatmaktadır. 


NOTLAR: 


1- MÖ 318-272 yılları arasında yaşayan Pyrrhus, MÖ 295-272 döneminde Epirya krallığı yapmıştır. MÖ 279'da Asculum'da Romalıları yenerken ordusu öyle büyük kayıplara uğramıştır ki, "Böyle bir zafer daha kazanırsam mahvolurum," demiştir. Pyrrhus zaferi deyimi bu olaydan kaynaklanmakladır. 


2- İ. Tekeli vd, Türkiye'de Sanayi Kesiminde Yoğunlaşma, 1982. 
3- A. Bağrıaçık, Türkiye Sanayiinde Pazar Hakimiyeti, 1983. 
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MUZ DEYİP DE GEÇMEYİN” 


Büyük ABD tekelleri diğer ülkelerdeki faaliyetlerinde ABD hükümeti ile sıkı ve yakın bir işbirliği içinde çalışagelmiştir. Özellikle Latin Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde ABD çıkarları tekellerin çıkarları ile iç içe girmiş, zaman zaman özdeşleşmiştir. ABD'nin bölgede izlediği politikalar ve zaman zaman giriştiği askeri müdahaleler genellikle söz konusu şirketlerin çıkarlarının gelişmesine bağlı olmuştur. Bu konudaki en iyi örneklerden biri, bir süre önce yurdumuza ithal edilmiş olan Chiguita marka muzların üreticisi ve pazarlayıcısı olan United Fruit Company'dir. 


Dünya muz üretiminin dörtte üçü Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirilir ve muz bu ülkelerin ekonomilerinin belkemiğini oluşturur. 
Bu bölgedeki ülkelere “muz cumhuriyetleri” denmesinin nedeni de buradan kaynaklanmaktadır. Ne var ki, bu ülkeler muz ihracatından sağlanan gelirin yalnızca üçte birini alırlar. Geriye kalan da United Fruit Company'nin kasalarına akar. Bu ünlü tekel dünya muz ticaretinin yüzde 30-40'ını elinde tutar ve Latin Amerika ülkelerinin muz ihracatının çok büyük bir bölümünü gerçekleştirir. Şirketin altı Latin Amerika ülkesinde (Guatemala, Honduras, Kosta Rika, Ekvator, Panama, Kolombiya) toplam 
8 milyon dönümlük muz plantasyonuna sahip olduğu tahmin edilmektedir. 
ABD Adalet Bakanlığı'nın bir saptamasına göre United Fruit, Latin Amerika ülkelerindeki muz yetiştirmeye elverişli alanların yüzde 85'ini denetimi altında tutmaktadır. Daha da ilginci, şirket bu alanların yalnızca yüzde 10'unu kullanmakta, geriye kalanı, deyim yerindeyse, yedekte tutmaktadır. United Fruit'un Latin Amerika'daki varlığı muz plantasyonları ile sınırlı değil. Bunlara ek olarak binlerce dönümlük şeker kamışı ve kakao üretim alanları, 1.500 millik demiryolu, 50 gemilik taşıma filosu, şeker fabrikaları, geniş bir iletişim ağı ve Honduras'ta tam donanımlı bir limanı (Puerto Cortes) var. 1970 sonrasında ise diğer alanlardaki yatırımlarına hız verdiği görülüyor. 


Böylesine büyük bir ekonomik gücü olan United Fruit, özellikle Panama, Kosta Rika ve Honduras ekonomileri üzerinde güçlü bir denetime sahip. 


“ Bilim ve Sanat, Mayıs 1984, No. 41,s. 7 
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Şirket, gücünü korumak ve geliştirmek amacıyla, faaliyet gösterdiği ülke hükümetlerini yönlendirmek ya da kendisine yakın hükümetleri işbaşına getirmek için gerektiğinde hükümet darbelerini finanse etmekten, her türlü desteği sağlamaktan çekinmemiştir. Örneğin, 1912'de Nikaragua'da isyancı General Juan Jose Estrada'ya United Fruit gemileri cephane ve insan taşımıştır. Şirket bu uğraşısında sürekli olarak ABD devlet desteğini arkasına almıştır. Nitekim, Amerikan Deniz Piyadeleri'nden emekli Tümgeneral Smedley D. Butler, “1914'de Meksika'nın Amerikan petrol şirketleri için güvenli; ... 1903'te Honduras'ın Amerikan 'meyve' şirketlerinin çıkarlarına uygun hale getirilmesine yardımcı oldum,” derken bu durumu dile getirmekteydi. United Fruit” un Latin Amerika'nın siyasal yaşamında oynadığı rolü tam olarak kavramak için 1950'lerin başlarında Guatemala'da olup bitenlere kısaca bir göz atmakta büyük yarar var. 


1940'larda Guatemala Latin Amerika'nın en geri ve yoksul ülkelerinden birisiydi. Ekili alanların yüzde 98'i, eğer her şirket de bir kişi sayılacak olursa, 142 kişinin elindeydi. Başta United Fruit olmak üzere yabancı tekellerin çıkarları adeta kutsaldı. İster tarımda ister sanayide olsun işçilerin hiçbir hakkı yoktu. Sendikalar yasaklanmıştı ve düşünce ve basın özgürlüğü söz konusu değildi. 1945'de seçimle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı Arevalo bu durumu değiştirmeye çalıştı. Düşünce ve basın özgürlüğü tanındı. Sendikalaşma serbest bırakıldı. Reformlar bunlarla sınırlı kaldığı sürece sorun çıkmadı. Ancak, Arevalo'dan sonra yine seçimle Cumhurbaşkanı olan Arbenz'in 1952'deki 900 sayılı kararnamesi durumu kökünden değiştirdi. 


Bu kararname belirli bir büyüklüğün üzerinde olan ekilmeyen toprakların devlet tarafından istimlakini ve köylülere dağıtılmasını öngörüyordu. 
İstimlak edilecek toprakların bedeli 20 yıl vadeli ve yüzde 3 faizli tahvillerle ödenecekti. Bu ılımlı ve sınırlı toprak reformu Amerikalı uzmanlar tarafından bile övgüyle karşılandı. Ne var ki, Arbenz büyük bir yanlışlık yapmıştı. Çünkü, Guatemala'nın plantasyon alanlarının önemli bir bölümünün sahibi United Fruit idi ve bu toprakların yaklaşık 1,5 milyon dönümü boş duruyordu. 900 sayılı kararname United Fruit'u ve ABD hükümetini harekete geçirdi. United Fruit'un ABD hükümetini harekete geçirmesi hiç de zor olmadı. Her şeyden önce, şirketin Guatemala ile yaptığı anlaşmalar 1950'lerde ABD dışişleri bakanı olan John Foster Dulles'ın avukatlık bürosu tarafından hazırlanmıştı. Zamanın Latin Amerika ile ilişkilerden sorumlu dışişleri bakan yardımcısı J. Moors Cabot ve ailesi 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United Fruit'un paydaşlarındandı. CIA direktörü Allen Dulles ise daha önceleri United Fruit'un yönetim kurulu başkanlığında bulunmuştu. 


Guatemala'nın “uluslararası komünizmin ağına” düşmekte olduğu söylenmeye başlandı. Böyle bir ülkeye yapılacak müdahalenin o ülkenin iç işlerine müdahale anlamına gelmeyeceği yolunda tezler geliştirildi. Hem de United Fruit'un halkla ilişkiler müdürü tarafından. Arbenz'in boş duran United Fruit topraklarını 180 bin köylüye dağıtmaya başlamasıyla tüm köprüler atılmış oldu. ABD, Arbenz'in karşısına Kansas'taki Lavenworth Kurmay Okulu'ndan mezun olan sağcı Albay Carlos Castillo Armas'ı çıkardı. 
Para ve cephane yardımı yaparak Armas'ın Nikaragua ve Honduras'ta üsler oluşturmasını sağladı. 1954'de Arbenz'i devirerek başa geçen Armas acımasız bir diktatör oldu. Muhalif gazeteler kapatıldı, öğrenci hareketi ezildi. Daha da önemlisi, istimlak edilen topraklar eski sahiplerine geri verildi. Plantasyonlardaki işçi ücretleri yüzde 30 oranında düşürüldü. 
Böylece United Fruit amacına ulaşmış oluyordu. 


Gerek United Fruit'un gerek ABD'nin tarihi Guatemala benzeri olaylarla dolu ve Amerika'da United Fruit gibi pek çok tekel var. ABD hükümetinin Nikaragua'daki rejime karşı izlediği politika da bu gözlemi doğruluyor. 
Tıpkı 1950'lerde Guatemala'da olduğu gibi yine asi güçler destekleniyor, yine Honduras'taki üsler kullanılıyor. Anlaşılan, ne kadar zaman geçerse geçsin yöntemler pek fazla değişmiyor. 
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ANAP İKTİDARININ EKONOMİK PROGRAMI VE 
ALTERNATİF SORUNU” 


ANAP hükümeti ilk 6 ayını doldurmuş bulunuyor. Her ne kadar bazıları, bir hükümetin başarısını değerlendirmek için daha uzun bir süre geçmesi gerektiğini ileri sürüyorlarsa da, kendi deyimleriyle "çok hızlı" çalışan bu hükümetin çalışmalarını değerlendirip bir yargıya varmak için yeterli bilgiye sahip olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Kaldı ki, izlenen politikaların çoğunun 1980'e dayanan bir geçmişe sahip olmaları da böyle bir değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. 


Geçirdiğimiz 6 ay, her şeyden önce, ANAP hükümetinin birçok alandaki zayıflığını ve beceriksizliğini sergiledi. Özellikle ilk aylarda birbiri ardı sıra hızla çıkarılan ve yine aynı hızla düzeltilen kararnameler, aralarında eşgüdümü bir türlü sağlayamayan bakanların birbirleri ile çelişkili açıklamaları, “muz”, “sütyen”, “19 Mayıs şalvarı” ve “bira” tartışmaları, başbakanın “iş adamlı” yurtdışı gezileri ve hayali ihracat öyküleri ile dolu bir 6 ay yaşadık. ANAP içindeki ünlü “dört görüş” arasındaki sürtüşmeler su yüzüne çıkmaya, ANAP grubundan "çatlak" sesler yükselmeye başladı. 
Hükümetle bazı tekelci sermaye kesimleri arasındaki yakınlık ve işbirliği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Başlangıçta, neredeyse her türlü devlet müdahalesine karşı çıkılırken, 6 ay içinde devletin narh koyarak çarşı ve pazarı denetim altına almaya çalıştığı bir ortama gelindi. En büyük etkisini muz, sigara ve kahvede gösteren ithalatın serbestleştirilmesi girişimi ise, fon uygulamaları nedeniyle göstermelik olarak kaldı. Yılın ilk üç ayında izlenen seçim ekonomisi politikalarının da etkisiyle, daha yılın yarısı dolmadan bütçede 800 milyar TL'ye yaklaşan bir ek ödenek gereksinimi ortaya çıktı ve enflasyon hızı yüzde 30'a dayandı. Bir türlü düşmek bilmeyen yüksek faizler ve hâlâ canlanamayan yatırımlar, sürekli olarak değer yitiren TL ve artmaya devam eden işsizlik günümüzdeki ekonomik tablonun diğer önemli öğelerini oluşturuyor. Son günlerde bazı sermaye kesimlerinin yakınmalarının giderek şiddetlenmesi ve işçilerden "iş-barış-özgürlük" istemlerinin yükselmesi işte bu iç açıcı olmayan durumdan kaynaklanmakta. 


“ Bilim ve Sanat, Temmuz 1984, No.43,s. 10-11 
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Doğrusu, ANAP iktidarının bu kadar kısa bir sürede böylesine hızla yıpranacağını pek kimse ummuyordu. Ne var ki, iktidar tüm zayıflıklarına ve beceriksizliklerine karşın yine de bir bakımdan oldukça güçlü görünüyor. Bu “güçlülük”, izlenen ekonomi politikalarının pek çok kişi tarafından “alternatifsiz” olarak görülmesine dayanıyor. Gerçekten, parlamento içindeki ve dışındaki siyasal partilerin ve hareketlerin uygulanan politikalara bir alternatif oluşturup bunu kitlelere anlatmayı başardıkları söylenemez Üstelik, toplumun demokratikleşmesine yönelik açık seçik ve tutarlı bir siyasal programa sahip olmayan ANAP, iktidarını ekonomik programına dayandırdığı için sözünü ettiğimiz alternatifsizlik görüntüsü daha da büyük önem kazanıyor. Bu alternatifsizlik konusunda açıklığa kavuşmak için, söz konusu ekonomik programın dayandığı modele ve içerdiği politikalara kısaca bir göz atmak gerekli. 


Genel kabul gören bu görüşe göre, özellikle 1960 sonrasında uygulanan ithal ikameci sanayileşme modeli sağlıksız bir sanayi yapısı yaratmıştır. 
Yüksek gümrük duvarları ile korunan ve iç pazara yönelik olan bu etkenlik düzeyi düşük sanayi, Türk Lirasının değerinin yüksek tutulmasının da etkisiyle, ihracata yönelmemiş, tersine, sürekli olarak kıt döviz kaynaklarını kullanmıştır. 1973 petrol krizinin sonrasında dış borç yükü giderek büyümüş ve Türkiye ödemeler dengesi açıklarını finanse etmekte büyük güçlüklerle karşılaşmıştır. Devletin ekonomik yaşama müdahalesi ve özellikle dış ticaret alanındaki denetimi ile döviz kullanımındaki tayınlama yöntemi, toplumun belli kesimleri için önemli rantlar yaratmıştır. Öte yanda, bütçe ve KİT açıklarının Merkez Bankası kaynakları kullanılarak finansmanı, 1970'lerin sonlarına doğru ekonomide ağır bir talep baskısına neden olmuş, buna yüksek ücret artışları da eklenince fiyatlardaki artış hızlanmıştır. Ödemeler dengesindeki tıkanıklığın da etkisiyle pek çok malda kıtlık ve yokluklar baş göstermiş, devletin fiyatları kontrol çabaları ise karaborsaya yol açmıştır. Diğer bir deyişle, ithal ikameci sanayileşme ödemeler dengesi sorununun boyutlarının büyümesi sonucu tıkanmış ve bir yanda ekonomik büyüme durmuş, öte yanda enflasyon hızlanmıştır. 1980'den bu yana izlenmekte olan ekonomik program bu tanıyı hareket noktası olarak almakta ve özetlenen sorunlara çözüm bulmayı amaçlamaktadır. 


Benimsenen çözümün özünü, her şeyden önce ödemeler dengesi sorununu çözerek IMF desteğinin sağlanması ve böylece 1970'lerin sonlarında durmuş olan dış kaynak kullanımının yeniden olanaklı kılınması 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oluşturmaktadır. Bu amaçla kullanılan en önemli araç “gerçekçi kur” uygulaması, yani TL'nin yabancı paralar karşısındaki değerinin kontrollü bir biçimde dalgalanmaya bırakılması olmuştur. Uygulamada sürekli devalüasyonlara dönüşen bu yöntemle, bir yanda ithalatın kısılması, öte yanda daha kârlı hale gelen ihracatın artması sonucu ödemeler dengesinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak, bu politikanın başarısı yurtiçi fiyat artışlarının yavaşlatılabilmesine bağlıdır. Bu nedenle enflasyonun talep baskısından ve yüksek ücret artışlarından kaynaklandığı görüşüyle, yurtiçi talebi kısıcı ve ücret artışlarını sınırlayıcı politikalara başvurulduğunu görüyoruz. Gerçek işçi ücretleri ve memur maaşlarının geriletilmesi, KİT açıklarının sürekli zamlarla karşılanması, sıkı para politikası ve yüksek faiz oranları hep bu amaca yönelik önlemleri oluşturuyor. Üstelik, yurtiçi talebin kısılmasının, bir yanda ihraç edilebilecek mal miktarını artırarak, öte yanda ise sanayicileri yurtdışında pazar aramaya zorlayarak ihracatın artışına katkıda bulunacağı ileri sürülüyor. 


Bu önlem paketinin uygulanmasındaki temel beklenti, ihracat artışı ve enflasyonun yavaşlaması. Böylece, ödemeler dengesinde ortaya çıkacak olan iyileşmenin, IMF desteğinin alınmasını ve dış kredi musluklarının yeniden açılmasını sağlayacağı umuluyordu. Bunlara ek olarak, devlet müdahalesinin azaltılması, gerçekçi kur uygulaması ve yüksek faizlerin kıt ve yoklukları ve rantları ortadan kaldırması beklenmekteydi. 


1980 sonrasında uygulanan bu politikanın, dönemin özel koşulların da 
yardımıyla, özellikle ihracat alanında başarılı sonuçlar elde ettiği söylenebilir. Ne var ki, bu dönemin kazanımları kalıcı olmaktan çok geçici bir nitelik taşıyor. Bunun en iyi göstergesini son altı ayın gelişmeleri oluşturuyor. Çünkü bu dönemde ANAP iktidarının uyguladığı politikanın pratikteki sonucu TL'nin sürekli değer yitirmesi ve fiyat artışlarının tırmanması oldu. Ancak, bu göstergelere bakıp şimdiden izlenen politikaların başarısız olduğu ve de başarıya ulaşamayacağı sonucuna varmak çok yanıltıcı olabilir. Örneğin, faiz oranlarının yüksekliği ve para politikasının sürdürülmesi bazı mallardaki stokların bir süre sonra çözülmesine ve fiyat artış hızının yavaşlamasına neden olabilir. Böyle bir gelişmenin de yardımıyla, ihracatta ve dış kredilerde önemli artışlar gerçekleşebilir. Böyle bir durum gerçekleştiğinde, yine ihracat hacmi ve enflasyon hızı gibi göstergelere bakarak, bu kez de ANAP iktidarının başarılı olduğunu söylememiz gerekecek. Nitekim bugüne kadar genellikle yapılan en büyük yanlış da bu oldu. Uygulanan ekonomik program, onu 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uygulayan kadroların çizdiği çerçeve içinde tartışıldı. Bu politikalar, ihracatı artırma ve enflasyonu "aşağıya çekme" gibi amaçlar veri alınarak değerlendirildi. 


Kuşkusuz, söz konusu politikaların kendi amaçlarına ulaşmada bile başarısız kalması önem taşır. Ama, daha da önemli olan ve asıl tartışılması gereken, amaçların kendileridir. Bu görüşü, “enflasyonu geriletme” amacına ilişkin olarak şöyle açıklayabiliriz: 


Türkiye'de, özellikle son birkaç yıldır yanlış bir görüş bilinçli bir biçimde yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Buna göre, toplumun büyük çoğunluğunun yakındığı hayat pahalılığının çözümü “enflasyonu aşağıya çekmekte” yatmaktadır. Burada “enflasyon” ile “nayat pahalılığı” adeta eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Oysa bunlar birbirinden çok farklı şeylerdir. Enflasyonun ölçüsü fiyatların artış hızıdır. Hayat pahalılığı ise yalnızca fiyatlara değil gelirlere de bağlıdır. Örneğin enflasyon hızının yüzde 100 dolayında olduğu bir ülkede herkesin parasal geliri bu oranın üzerinde bir artış, gösteriyorsa, toplumun tüm kesimleri için hayat ucuzlayacaktır. Buna karşılık, fiyatların yılda yüzde 10 arttığı bir ortamda 
eğer toplumun bazı kesimlerinin parasal gelirleri yalnızca yüzde 5 
artıyorsa, bu kesimler için hayat giderek pahalılaşacaktır. Görüldüğü gibi, hayatın ne kadar pahalı olduğu ve hangi yönde değiştiği gerçek gelir düzeyine ve büyüme hızına ve toplumdaki farklı sınıf ve tabakalar arasında nasıl bölüşüldüğüne bağlıdır. Başka bir deyişle, toplumun farklı kesimlerinin hayat pahalılığından nasıl etkileneceği bu kesimlerin satın alma güçlerinin hangi yönde değiştiğine bağlıdır. Soruna böyle yaklaşıldığında, “enflasyonu aşağıya çekmenin” tek başına hayat pahalılığı sorununa çözüm getiremeyeceği açıktır. Üstelik, eğer ülkemizde yapıldığı gibi, enflasyon, büyüme hızı düşürülerek, işsizlik artırılarak ve gelir bölüşümü toplumun emekçi kesimlerinin aleyhine, kapitalistler ile rantiyelerin lehine değiştirilerek geriletiliyorsa, toplumun çoğunluğu için hayat pahalılığı sorununun boyutlan giderek büyüyecektir. Aslında, dikkatleri enflasyonu aşağıya çekme üzerinde yoğunlaştırarak, büyüme ve bölüşüm konularındaki statükocu tutum gözlerden gizlenmeye çalışılmaktadır. 


Öyleyse, uygulanan ekonomik programa alternatif, enflasyonu aşağıya çekmenin alternatif politikalarından oluşan bir önlem paketi olamaz. 
Gerçek anlamda alternatif, ekonomik büyümeyi hızlandırmayı ve gelir bölüşümünü, hayat pahalılığından olumsuz biçimde etkilenen sınıf ve 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tabakalar lehine değiştirmeyi amaçlayan bir politikalar kümesi olabilir. Anti enflasyonist politikalar böyle bir alternatifin ancak bir parçasını, bir aracını oluşturabilir, kendisini değil. 


Benzer bir biçimde, son yıllarda ihracat artışı fetişleştirilmiş, uğruna her şeyin mübah görüldüğü bir amaç olarak kabul ettirilmeye çalışılmış ve tüm olanaklar bu amaca yönelik olarak seferber edilmiştir. Burada unutulan, daha doğrusu unutturulmaya çalışılan, ödemeler dengesinin ve dolayısıyla ihracatın, 1970'lerin sonlarında üretimi ve büyümeyi sınırladığı için bu denli önem kazanmış olduğudur. Günümüzde uygulanan politikalar ise, ihracat artışını ve ödemeler dengesinin iyileştirilmesini üretimden ve büyümeden kısıntı yaparak sağlamaya çalışmaktadır. Bu politikaların alternatifinde, ihracat bir amaç değil, ekonomik bağımsızlığa ilişkin amaçları da içeren büyüme stratejisinin bir aracı olabilir. 


Sözünü ettiğimiz alternatifin geliştirilmesi, toplumun demokratikleşmesi ile yakından ilişkilidir. Çünkü, yukarıda belirtilen amaçların belirlenmesi ve bunlara yönelik alternatif politikaların oluşturulması, kitlelere mal edilmesi, bunların yaygın ve katılımcı bir biçimde tartışılmasını gerektirir. Bu ilişki, ANAP iktidarının demokratikleşme konusundaki tavrının gerisinde yatan nedeni de sergilemekte ve toplumun demokratikleşmesinin tek başına ANAP iktidarına bırakılamayacak kadar ciddi ve büyük bir görev olduğunu bir kez daha göstermektedir. 
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ABD KISKACINDA LATİN AMERİKA” 


1823 yılında ABD'nin 5. Cumhurbaşkanı James Monroe, yeni yasama 
yılının başlaması nedeniyle Kongre'ye gönderdiği mesajda, ABD'nin Latin Amerikan politikasının iki temel ilkesini ortaya koyuyordu: Amerika kıtasında yeni sömürgeleştirmelere ve Avrupa ülkelerinin kıtaya müdahalesine izin verilmeyecektir. Monroe Doktrini diye anılan bu ilkelerin ne anlama geldiği çok kısa sürede ortaya çıktı.1984'de zamanın dışişleri bakanı J. Ouincy Adams, Simon Bolivar'ı Küba ve Puerto Riko'yu İspanya'nın boyunduruğundan kurtarmaya kalkmaması konusunda uyarıyordu. Anlaşılan, ABD Latin Amerika'yı yalnızca kendisinin istediği gibi at oynatabileceği “arka bahçesi” olarak görmekteydi. Nitekim, bu durumun farkına varan Bolivar daha 1829'da “ABD Amerika kıtasını özgürlük adına felakete boğacağa benzer” demekteydi. 


1833'te İngiltere Arjantin'in Falkland Adalarını işgal ettiğinde ABD Monroe Doktrini'ni bir yana koyarak İngiltere'yi destekledi. İki sene sonra İngiltere Honduras'ın kuzey kıyılarını, 1836'da Guatemala'yı ya da 1839'da Roatan adasını işgal ettiğinde ABD'nin tavrı değişmedi. İngiltere'ye karşı böyle dostça bir tavır benimseyen ABD Meksika'ya karşı hiç de anlayışlı davranmadı. Meksika bağımsızlığını kazanır kazanmaz, ABD yurttaşları yeni topraklar edinmek için oraya akın ettiler. Meksika buna karşı çıkınca da Texas adını verdikleri kendi devletlerini kurdular. Meksika'nın bu isyanı bastırma çabalarına karşılık ABD Texas'ı işgal etti. Çıkan savaş sonucunda, Texas'tan Kaliforniya kıyılarına kadar uzanan verimli ve zengin topraklar ABD'nin eline geçti, 1853'de bir anlaşma ile İngiltere'nin Honduras'taki haklarını tanıyan ABD, bir yıl sonra Nikaragua ile arasındaki küçük bir anlaşmazlık nedeniyle savaş gemilerini göndererek, San Juan del Norte limanını bombalamaktan çekinmiyordu. Üç yıl sonra bir Amerikan vatandaşı bu kentte öldürüldüğünde Başkan Buchanan 20 bin dolar tazminat talep ediyor, ancak Nikaragua bunu ödeyemiyordu. Bu kez limana çıkarılan deniz piyadeleri bombalamadan artakalanları da yakıp 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yıktılar. Ertesi yıl da, ABD ile Nikaragua arasında imzalanan Cass-Irisarri Anlaşması ile ABD ülkenin istediği yerinden serbestçe geçiş hakkı ve uygun gördüğünde ülkeye müdahale hakkı elde etti. 


Honduras'a 1860'da yapılan askeri müdahaleyi 1871'de Santa Domingo'daki Samana Körfezi'nin işgali izledi. 1881'de Peru ile savaşında Şili'yi destekleyen ABD, bu desteğin karşılığında Chimbote limanı ile çevredeki kömür ocaklarını ve kömür taşımada kullanılan demiryolunu ele geçirdi. Sahte bir savaş sonucu Puerto Riko'yu İspanyollardan alan ABD Küba'da da tümüyle kendi denetiminde bir cumhuriyet kurdu. Aslında ABD'nin Küba'ya ilgisi daha eskilere dayanır. 1848'de Küba'yı 100 milyon dolara satın almak isteyen ABD, bunda başarısız olunca, gayri resmi Ostend Manifestosu ile ABD'nin Küba'yı kuvvet kullanarak ele geçirme hakkı olduğu ilan edilmişti. 1901'de Platt Amendment ile ABD'nin Küba'ya müdahale hakkı resmi bir hale getirildi. 1902'de ise Küba Guantanamo üssünü ABD'ye yıllığı 2.000 dolardan sonsuza kadar kiralıyordu. 


1903'te o zamanlar Kolombiya'nın bir parçası olan Panama Eyaleti hükümete karşı ayaklandı. Daha savaş bitmeden ABD Panama'yı tanıdı ve yapımı sürmekte olan Kanal Bölgesi'ni Panama'dan kiralayarak silahlandırdı ve koruması altına aldı. 


UYGAR ULUSUN MÜDAHALEHAKKI (9) 


1904'de zamanın Cumhurbaşkanı Theodore Roosevelt, bazı Latin Amerika ülkelerinde hükümetlerin zayıflığının ve kötü yönetiminin uygar toplumu zayıflattığını, bunun da uygar bir ulusun (2?) müdahalesini zorunlu kıldığını söylüyor ve bu uygar ulusun hangisi olduğunu açıkça ortaya koyuyordu: “Uygar dünyanın yatırımlarını korumak için müdahale görevini üstlenmeliyiz.” Nitekim 1904-33 arasında ABD yaklaşık 60 kez Latin Amerika ülkelerine müdahalede bulundu. 1915'de Haiti'ye gönderilen deniz piyadeleri, 1934'e kadar orada kaldılar ve ancak 2.000'i aşkın Haitiliyi öldürdükten sonra isyanı bastırabildiler. 


Bu dönemde Nikaragua'da olup bitenler çok daha ilginçti. 1916'da Cumhurbaşkanı Emiliano Chamorro imzaladığı Bryan-Chamorro Anlaşması ile yapımı tasarlanan kanalın mülkiyetini 3 milyon dolar karşılığında ABD'ye bırakmıştı. Ne var ki söz konusu para Nikaragua'nın borçlarına karşılık ABD de tutulacaktı. Ancak, Nikaragua anayasası Chamorro'ya böyle bir anlaşma imzalama yetkisi vermediği için anlaşma yasal değildi. 
Anayasayı değiştirme çabaları boşa çıkan Chamorro 1917'de ABD'nin 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Chattanooga ve San Diego kruvazörlerinin desteği ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Giderek halkın desteğini tümüyle yitiren Chamorro 
1926 Kasım'ında General Jose Maria Moncada tarafından bir darbe ile 
devrildi. ABD'nin Nikaragua'ya gönderdiği 16 gemi dolusu deniz piyadesi Moncada'nın isyanını bastırdı. Ancak, Moncada'nın adamlarından biri, çiftçilik yapan maden mühendisi Augusto Cesar Sandino yenilgiyi kabul etmedi ve adamlarıyla birlikte El Ocotol kasabasına çekildi. Deniz piyadelerinin bu kasabayı bombalaması ve yüzlerce Nikaragualıyı öldürmesi de Sandino'yu durdurmadı. O mücadelesini, deniz piyadeleri de köyleri bombalayıp insanları öldürmeyi sürdürdü.1933'de deniz piyadelerinin Nikaragua'dan çekilmesi üzerine o güne kadar yakalanamayan Sandino bir kooperatif çiftlik kurarak yeniden çiftçiliğe başladı. 1934 Şubat'ında bir toplantı için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden Sandino, toplantı sonrasında, o sıralarda yeni kurulmuş olan Ulusal Muhafızlar'ın komutanı Anastasio Somoza'nın ABD'nin isteği ve desteği ile kurduğu pusuda öldürüldü. Daha sonra Sandino'nun çiftliğine saldıran Somoza'nın adamları, içlerinde kadın ve çocuklarında bulunduğu 300'ü aşkın kişiyi acımasızca öldürdüler. Sandino taraftarlarının yok edilmesi 
birkaç ay sürdü. Somoza kısa bir süre sonra yönetimi ele geçirerek, 40 
yıldan fazla sürecek bir dönemi başattı. Sandino ise bir ulusal kahraman olarak 1970'lerde Somoza diktatörlüğünün yıkılmasıyla sonuçlanacak olan mücadeleye damgasını vurdu. Bu harekete katılanlar kendilerine Sandinista adını vermekle kalmadılar. Aynı zamanda, hareketin ulusalcı ve antiemperyalist niteliği ile kitlelerin desteğine ve silahlı mücadeleye verilen önem ve öncelik de büyük ölçüde Sandino'nun görüşlerinden ve mücadelesinden kaynaklanıyordu. 


DEĞİŞEN KOŞULLAR, DEĞİŞEN POLİTİKALAR 


Aslında, 1930'larda ABD'nin Latin Amerika politikası farklı bir görünüm almaya başlamıştı. 1933'de “İyi Komşu Politikası”nı açıklayan Franklin D. 
Roosevelt Latin Amerika'ya aktif müdahale yerine daha barışçı bir yaklaşımını benimsemişe benziyordu. Bu yeni yaklaşım Latin Amerika ekonomileri üzerindeki ABD denetimini artırmayı amaçlıyordu. Ona göre, ABD hükümeti ve firmaları, ABD'nin gereksinim duyduğu hammadde kaynaklarını geliştirmek amacıyla Latin Amerika'da yoğun yatırımlara girişmeliydi. Gerçekte eskinin devamı olan ve Latin Amerika ülkelerinin ABD'ye olan bağımlılığını daha da artıran bu politika, silahlı müdahaleyi tümüyle ortadan kaldırmadı. Küba'ya, Guatemala'ya ve Haiti'ye 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müdahaleler bu dönemde yapıldı. Öte yandan ABD bölgedeki bütün diktatörlükleri tüm gücüyle destekliyordu. Küba'da Fulgencio Batista, Nikaragua'da Anastasio Somoza, Venezüella'da Marcos Perez Jimenez, Kolombiya'da Gustavo Rojas Pinilla, Paraguay'da Alfredo Stroessner, Peru'da Manuel Odria. Dominik Cumhuriyeti'nde Rafael Trujillo ve Haiti'de Papa Doc Duvalier acımasız ve kanlı diktatörlüklerini ancak ABD desteği ile sürdürebiliyorlardı. 


1948'de kurulan Amerika Devletleri Örgütü (OAS) ile birlikte “çok yanlı müdahale” kavramı önem kazandı. Ne var ki, merkezi Washington'da bulunan ve fonlarının çoğunu ABD'nin sağladığı bu örgüt, ABD politikasının bir aracı olmaktan öteye gidemedi. 


ABD'nin Latin Amerika politikası bir yanda egemen sınıf çıkarlarına, öte yanda gerek global gerek bölgesel olarak karşılaşılan sınırlamalara bağlı olarak değişiklikler göstermiş, değişen iç ve dış koşullara uyum sağlamıştır. Ancak, uzun dönemde bu politikanın temelini ABD tekellerinin çıkarlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasının gerekleri belirlemiştir. Bu politikaya en önemli darbeyi Küba Devrimi vurmuştur. Devrimin, ABD'nin Küba'daki çıkarlarının zarar görmesinden daha da önemli bir sonucu olmuştur: Latin Amerika'da ilk kez bir halk ABD'nin tüm karşı koymasına karşın hükümeti devirmiş, iktidarı ele geçirmiştir. Latin Amerika halklarına kötü(!) örnek olabilecek olan bu devrimin her ne pahasına olursa olsun başarısızlığa uğratılması gerekiyordu. ABD'nin Küba'ya karşı halen de sürdürmekte olduğu düşmanca tavır buradan kaynaklanmaktadır. 


Küba konusunda başarılı olamayan ABD, Şili'de Allende Hükümeti kurulduğunda aynı yanlışı tekrarlamamakta kararlıydı. Nitekim, Şili'ye yönelttiği, zaman zaman sabotaja varan saldırgan ekonomi politikası istenen sonucu vermiştir. Ailende Hükümeti tarafından çıkarları zedelenen sınıf ve gruplar aracılığıyla ülke içinde karışıklıklar çıkartan ABD'nin bir bölümü ABD'de eğitilmiş subaylar ve Pinochet yönetimindeki orduyu kullanarak, Allende'yi devirmesi hiç de zor olmadı. 


ABD'nin Nikaragua konusunda da benzer bir oyunu sahnelemeye çalıştığı söylenebilir. Somoza'ya sonuna kadar siyasi, ekonomik ve askeri desteği sağlayan ABD, diktatörün düşüşünü engelleyemedi. ABD'nin Sandinistaların iktidarı ele geçirmelerini önlemek ve Somoza'nın yerine tutucu ve ABD yanlısı bir koalisyonu geçirmek için önerdiği “çok yanlı müdahale” özellikle diğer Latin Amerika diktatörleri tarafından kabul edilmedi. Çünkü, bunun ileride kendilerine karşı kullanılabilecek bir silah 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olduğunu görmüşlerdi. Somoza'nın devrilmesinden sonra ABD ilk başlarda iktidarı ele geçiren koalisyon içindeki tutucu kesimleri güçlendirerek köklü dönüşümleri engellemeye çalıştı. Nikaragua'ya verdiği ekonomik yardımı bu yönde kullandı. Bu politika başarısız olunca, karşı devrimci güçleri açıkça desteklemekten, onlara askeri ve mali yardım sağlamaktan kaçınmadı. Uluslararası alanda Nikaragua'yı yalnız bırakma politikası izlemeye başladı. Ne var ki, Nikaragua'ya uygulanan ekonomik abluka ve limanların mayınlanmasına varan saldırgan müdahaleci politika, beklenen başarıyı sağlamadı. Tersine, Sandinista iktidarı gün geçtikçe güçleniyor. 
Tüm baltalamalara karşın ülkede genel seçimlerin yapılabilmiş olması bu güçlenmenin en iyi göstergesini oluşturuyor. Ancak, ABD'nin Latin Amerika'da ikinci bir Küba'nın varlığını kolay kolay kabul etmeyeceği de kesin. Bu durumda, ABD'nin bir yanda karşı devrimci asileri desteklerken, öte yandan daha önce Allende'ye karşı kullanılan yöntemlerle Sandinista iktidarını zayıflatmaya çalışacağı söylenebilir. CIA'nın da aktif bir yeri ve rolü olan bu politika başarılı olursa, iş kalıyor Nikaragua'da bir Pinochet bulmaya. Kuşkusuz geçmişten ders alan yalnızca ABD değil. 
Sandinistaların da Nikaragua'nın ve Latin Amerika'nın geçmişinden çok şeyler öğrenmiş oldukları ortada. Bu nedenle, uluslararası desteği arkasına alacak bir Sandinista iktidarını devirmek hiç de kolay değil. Üstelik Nikaragua Grenada da değil. 
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SERBEST PİYASA VE DEVLET MÜDAHALESİ” 


PİYASANIN ERDEMLERİ 


Türkiye'de uzunca bir süredir serbest piyasa ekonomisine övgüler düzülüyor. Özellikle 1980 sonrasında, her fırsatta piyasanın nimetlerinden söz edildiği görülüyor. Bir, “neylerse piyasa eyler, gerisi yalan eyler,” türünden türküler düzülmediği kaldı. Sanki, devlet piyasadan elini eteğini çekse ve piyasa mekanizmasını kendi haline bıraksa ortalık güllük gülistanlık olacakmış havası yaratıldı. Üstelik, devlet müdahalesini en şiddetli biçimde eleştirenlerin başında, zenginliklerini bu müdahaleye borçlu olanlar geliyor. Daha önemlisi, piyasa mekanizması ile demokrasi arasında ilişki kurularak, biri öbürünün olması için gerekli koşul olarak değerlendiriliyor. 


Gerçekten, günümüzde uygulanan ekonomik programın temel amaçlarından birini, piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırmak oluşturuyor. Bu amaç genellikle, devlet müdahalesinin 1980 öncesinde ortaya çıkan pek çok ekonomik sorunun, hatta bunalımın temelinde yattığı savı ile haklı gösterilmeye çalışılıyor. Buna göre, örneğin 1980 öncesindeki darlıklar, kıtlıklar ve karaborsa devletin piyasanın işleyişine müdahalesinden kaynaklanmıştır. Devlet pek çok malın fiyatını arz ve talep koşullarının belirlediği denge düzeyinin altında saptadığı için, resmi fiyatta talep edilen miktar piyasaya sunulandan daha fazla olmuş, bunun sonucu olarak darlıklar, kıtlıklar ortaya çıkmış, karaborsa oluşmuştur. Bu görüşe göre, fiyat denetimleri kaldırıldığında, bir süre sonra piyasada arz- talep dengesi kurulacak ve tüm bu sorunlar ortadan kalkacaktı. Nitekim, 
24 Ocak Kararları ile kimi temel mallar dışında fiyat denetimi tümüyle 
kaldırılmış ve öngörüldüğü gibi kıtlıklar ve karaborsa bir süre sonra ortadan kalkmıştır. 


Serbest piyasaya işlerlik kazandırmanın gerekli olduğunu savunanların ileri sürdüğü bir diğer görüş ise devlet müdahalesinin yarattığı rantlarla ilgili. Buna göre. 1980 öncesinde devlet, örneğin, dövizin fiyatını ve faiz oranlarını düşük tutarak belirli sermaye kesimlerinin önemli boyutlara 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ulaşan rantlar elde etmesine yol açmıştır. Bu görüş daha da ileri götürülerek, devletin ekonomiye müdahalesinin yarattığı rant ekonomisi Türkiye'deki bunalımın ana nedeni olarak bile gösterilmiştir. 24 Ocak Kararları'nın en önemli iki aracını oluşturan serbest döviz kuru ve faiz oranları ile dış ticaretin serbestleştirilmesi, fiyat denetimlerinin kaldırılması gibi önlemler bu görüş doğrultusunda atılmış adımları oluşturmaktadır. 


Devlet müdahalesini eleştirenlerin kullandığı bir diğer sav ekonomisiyaset ilişkisi ile ilgili. Bu sava göre, siyasal iktidarlar genellikle oy kaygısı ile hareket ettiklerinden, devletin piyasaya müdahalesi çoğu zaman ekonominin nesnel gereklerinden çok siyasal hesaplar tarafından biçimlendirilmektedir. Bu türden, siyasal niteliği ağır basan müdahaleler piyasa mekanizmasının işleyişini çarpıtarak, kaynak dağıtım işlevini gerektiği gibi yapmasını engellemektedir. 1980 sonrasında Türkiye'nin siyasal yaşamının yeniden düzenlenmesinde bu görüş önemli bir rol oynamıştır. 


PİYASANIN ETKİNLİĞİ 

Görüldüğü gibi, devlet müdahalesine yöneltilen eleştiriler temelde, piyasa mekanizmasının etkin kaynak dağıtımını sağladığı inancına dayanmaktadır. 
Bir kez bu inançla işe başlandığında, devletin piyasanın işleyişine müdahalesinin şu ya da bu nedenle eleştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 
Ayrıca, bu eleştiriler devlet konusunda da yanlış bir değerlendirmeye dayanıyor. Bu görüşe göre, devlet toplumdan, toplumsal güçlerden bağımsız, toplumun bütününün çıkarlarını gözeten tarafsız bir arabulucu konumunda olmalı. Devletin siyasal niteliği, böyle davranmasını engellediği için, ekonomiye devlet müdahalesi ekonomi-dışı etkenlerin etkisinde kalıyor. Devleti bu tür etkilerden tümüyle soyutlama olanağı olmadığına göre yapılacak en iyi şey devletin piyasaya müdahalesini en aza indirmek oluyor. 


İlk olarak, piyasa mekanizmasının etkin kaynak dağıtımını sağladığı inancını ele alalım. Burada belirtilmesi gereken en önemli nokta, bu görüşün artık kuramsal düzeyde bile savunulmasının çok güçleştiğidir. 
1930'larda Keynes piyasa mekanizmasının toplumda tam istihdamı sağlamakta yetersiz kaldığını ve bu nedenle de kapitalizmi sürdürmek için devletin ekonomiye müdahalesinin zorunlu olduğunu gösterdi. Son 25 yıl boyunca yapılan çalışmalar ise piyasa mekanizmasının, neoklasik iktisatçıların söylediklerinin aksine, kaynakların etkin dağıtımını gerçekleştirmede yetersiz kaldığını ortaya koydu. Bu konuda, Hasan 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Ersel'in kaynak dağıtım süreçlerini irdelediği yetkin çalışmasından bazı alıntılar yapmakta yarar var. Farklı kaynak dağıtım süreçlerinin (mekanizmalarının) değerlendirilmesi, karşılaştırılması için kuramsal bir çerçevenin oluşturulduğu bu çalışmanın bulguları konumuz açısından büyük önem taşıyor. 


Ersel (1984), eğer bir kaynak dağıtım sürecinin işleyebilmesi için kuramsal olarak gerekli koşullar gerçek yaşamda gözlenmiyorsa, bu sürecin ortaya çıkaracağı sonuçların her zaman en etkin çözümler olmayacağını belirtiyor. Bu açıdan bakıldığında, piyasa mekanizmasını esas alan neoklasik kuramın varsaydığı ortam bugünkü ekonomilerin yapısını yansıtmaktan çok uzaktır. Kuramın dayandığı varsayımlarla gerçek arasındaki uyumsuzluk yalnız teknolojik açıdan değil, ekonominin örgütlenme biçimi konusunda da görülmektedir. Ekonomik birimlerin güçlerinin farklılaşmasının, daha açığı tekelleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan hiyerarşik yapı, neoklasik iktisadın tam rekabet varsayımıyla çelişmektedir. Ayrıca, ekonomik karar alma mekanizması da kuramda belirtildiği gibi çalışmamaktadır. Son olarak, bir kaynak dağıtım sürecinin merkezileşmesi (merkezi planlama) ya da merkezileşmemesi (piyasa mekanizması) sürecin iyiliğinin bir ölçütü olarak alınamamaktadır. 


Ersel'in kısaca özetlenen bulgularının ışığında değerlendirildiğinde piyasa mekanizmasının etkin bir kaynak dağıtımını sağladığı görüşü kuramsal dayanaktan bile yoksun bir önermeye dönüşmektedir. Nitekim, Ersel (1984), “özellikle azgelişmiş ülkeler, bu arada Türkiye gibi bir dereceye kadar kendine özgü ekonomik ortam ve amaçları olan toplumlar için, uygun kaynak dağıtım süreçleri geliştirme(kten)” söz etmektedir (s. 
81). Gerçekten önemli olan, amaçları belirledikten sonra bu amaçlara ulaşmak için en uygun kaynak dağıtım sürecini oluşturmaktır. Bu süreçte piyasa mekanizması gibi devlet müdahalesi ve planlama da olacaktır. 
Pamuk (1984) da bu konuyu farklı bir biçimde dile getirmektedir: “Bazı çevreler, devletin ekonomiye müdahalesini ve yaratılan rant ekonomisini, ortaya çıkan bütün felaketlerin sorumlusu olarak göstermektedirler... 
Ancak, sanayileşmiş ülkelerin var olduğu bir kapitalist dünyada bir azgelişmiş ekonominin rantlar yaratılmadan sanayileşemeyeceği, rant ekonomisi sayesinde özellikle büyük nüfuslu ülkelerin sanayileşme yolunda küçümsenemeyecek bir mesafe kat ettikleri sık sık unutulmaktadır. 
Sanayileşmenin sürdürülebilmesi açısından anlamlı olan, ortodoks/ neoklasik iktisatçılarla birlikte rant ekonomisinin ortadan kaldırılmasını 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savunmak değil, sanayileşmeyi daha ileri aşamalara götürmek için rantların nasıl yönlendirilmesi gerektiğini tartışmaktır.” (s. 66) 


SORUN ARTIK DEĞERİN BÖLÜŞÜLMESİ 


1980 sonrasında ekonomide gerçekleştirilen değişiklikler, devlet 
müdahalesinin yarattığı rant ekonomisini eleştirenlerin aslında rantların varlığına değil, farklı sermaye kesimleri arasındaki bölüşüm biçimine karşı olduklarını gösterdi. Günümüzde de devlet müdahalesi ve rantlar, azalmış olsalar bile, varlığını sürdürüyor. Ancak, yararlananlar değişti. Artık, uygulanan ekonomik programdan en fazla çıkar sağlayanlar ihracat için üretim yapan sanayi sermayesi ile ticaret sermayesinden ve yüksek faizlerden yararlanan rantiyelerden oluşuyor. 


Devlet müdahalesinin 1980 öncesinde piyasa mekanizmasının işleyişini çarpıtarak kıtlıklara ve karaborsaya yol açtığı görüşü yakından incelendiğinde de benzer bir durum ortaya çıkıyor. Fiyat denetimleri kaldırıldığında, kıtlığı çekilen malların üretiminde önemli bir değişiklik olmadığı halde arz-talep dengesinin sağlandığı, kıtlıkların ve karaborsanın ortadan kalktığı görüldü. Çünkü, bu malların fiyatları yükselerek, bazılarında önceki karaborsa düzeylerinin bile üzerine çıktı. Fiyat artışları, doğal olarak, bu mallan talep edenlerin bir bölümünün piyasadan çekilmesine, talep edilen miktarların azalmasına ve arzda bir artış olmasa bile bir süre sonra arz-talep dengesinin kurulmasına yol açtı. Fiyatların piyasada belirlenmesinin bir diğer sonucu, daha önce karaborsacıların elde ettikleri rantların sanayicilere kayması oldu. Böylece, sanayicilerin cirolarında önemli bir değişiklik olmasa da kârlarında büyük artışlar görüldü. Dolayısıyla, karaborsacı rantları sanayici kârlarına dönüşmüş oldu. 


Bunun içindir ki devlet müdahalesinden yakınmalar müdahalenin varlığından çok niteliğinden kaynaklanıyor ve müdahaleden kimlerin yararlandığı sorunu ile yakından ilgili. Nitekim, 1970'lerin ikinci yarısında bunalım bulutlan Türkiye ekonomisinin üzerinde dolaşmaya başlayıncaya kadar devlet müdahalesine yöneltilen eleştirilerin pek cılız kaldığı gözlemleniyor. Çünkü, devletin uyguladığı ekonomi politikaları, ithal ikameci sanayileşmenin gerektirdiği iç pazarı oluşturmada etkili olmaktaydı. Bu dönemin popülist politikaları devletin büyük ölçekte kaynak kullanması sonucunu doğursa bile pek yakınmaya yol açmıyordu. Ancak, sermaye birikimini sürdürmenin gerekleri ile iç pazarın oluşması arasında bir çelişki ortaya çıktığında, özellikle sanayi burjuvazisinin devlet 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müdahalesine yönelttiği eleştiriler de yoğunlaşmaya başladı. Devletin, özellikle toplumsal hizmetler için yaptığı harcamalar artık değerin gereksiz kullanımı olarak görülmeye başlandı. 


Sanayi burjuvazisinin siyasal sisteme yönelttiği eleştirilerin de yine aynı sıralarda şiddetlenmesi bir rastlantı değildir. Toplumun egemen sınıfı ile diğerleri arasındaki çelişki ve çatışmalar ve egemen sınıf içindeki farklı kesimler arasındaki çıkar çekişmeleri, devletin belirli bir uzlaşma ve uyum ortamı sağlamasını ve sürdürmesini zorunlu kılar. Demokratik bir ortamda siyasal iktidarların kitlelerden gelen taleplere karşı daha duyarlı olması ise kaçınılmazdır. Ancak, toplumsal uyumu sağlama ve sürdürme amacıyla yapılan düzenlemelerin sermaye birikim sürecinin gerekleri ile çatışmaması da gerekir. Bu bağlamda ele alındığında, 1980 öncesinde burjuvazinin sermaye birikim süreci tehlikeye düştüğü için var olan siyasal sistemi değiştirmeye çalıştığı söylenebilir. Bunun en iyi göstergesi, 24 Ocak Kararları'nın ancak 12 Eylül sonrasında toplumun siyasal örgütlenmesi burjuvazinin istediği yönde değiştirildikten sonra tam anlamıyla uygulanabilmiş olmasıdır. “Şu anda Türkiye'de ne kadar demokrasi varsa, o kadar piyasa vardır,” değerlendirmesi de bu yazıda ortaya konulan çerçeve içinde ele alındığında anlamlıdır. Yoksa, piyasa demokrasinin önkoşulu olduğu için değil. 
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BİLGİSAYARLAR VE EĞİTİM" 


Günümüzde bilgisayarların çok yoğun bir biçimde kullanıldığı alanlardan birini eğitim oluşturuyor. Özellikle ABD ve İngiltere gibi ülkelerde bilgisayarlar eğitim ve öğretimin her evresinde çok yaygın bir biçimde kullanılıyor. 1980'de İngiltere'de bilgisayarı olan ilkokul sayısı 25 dolayında iken bugün bu sayının 20 bini aştığı tahmin ediliyor. ABD'de ise 30 bin dolayında okulda bilgisayar bir eğitim aracı olarak kullanılıyor ve bunların yarıdan fazlasını ilkokullar oluşturuyor. Bazı üniversiteler ise öğrencilerinin bilgisayar almalarını zorunlu kılmaya başladı. 1982 yılında ABD'de 2,5 milyon dolayında eğitici bilgisayar programı satılmışken, bu sayının 1987'de 34 milyona (yaklaşık bir milyar dolar değerinde) ulaşacağı tahmin ediliyor. 


Bu gelişmenin önemli nedenlerinden biri bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sonucu mikrobilgisayarların hızla ucuzlaması ve ABD gibi ülkelerde evlerde kullanılan gündelik eşyalar arasına girmeleri. Çok değil, bundan 10 yıl önce söz konusu olmayan “ev bilgisayarı”, “kişisel bilgisayar” gibi yeni kavramlar, yeni ürünler ortaya çıktı. İkinci bir önemli neden ise kitlelerin bir bilgisayar çağında yaşamakta olduğumuzun farkına varmaları. Özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde insan yaşamının tüm yönlerini etkileyen bir teknolojik devrimin yaşanmakta olduğu kolayca gözlenebiliyor. Bu durum eğitimcileri, anne ve babaları genç kuşakları oluşmakta olan bilgisayarlı dünya için hazırlama sorunu ile karşı karşıya bıraktı. Çünkü, çocukların gelecekte birlikte çalışacakları bilgisayarlara karşı sağlıklı bir tavır geliştirmeleri ve bilgisayar kullanımı konusunda yetiştirilmeleri gerekiyordu. Bu sorun beraberinde “bilgisayar okuryazarlığı” kavramını getirdi. Artık, bilgisayarların varlığının ve geleceğin dünyasında oynayacakları önemli rolün farkına varmak yeterli görülmüyor. 
Bu dünyada başarılı olmak için onların nasıl kullanılacağını da öğrenmek gerekiyor. Üstelik, piyasa mekanizmasının işleyişi de insanları bu yönde bir 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şeyler yapmaya zorluyor. Çünkü, bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına koşut olarak bilgisayara ilişkin becerilere sahip olanlara talep hızla artıyor... 


Özetlenen gelişmeler, eğitim sürecinin, çocukları bilgisayarların yetenekleri ve kapasiteleri konusunda bilgilendirecek biçimde yeniden düzenlenmesini zorunlu kıldı. Eğitim kurumlan bilgisayar edinmeye, öğretmenlerini bu konuda eğitmeye, programlama derslerini eğitim programlarının zorunlu parçası haline getirmeye başladılar. Tartışılan konulardan biri, çocukların hangi yaşlarda bilgisayarlarla karşı karşıya gelmesi ve ne zaman programlama öğrenmeye başlaması gerektiği oldu. 
Bu konuda farklı görüşler olmakla birlikte, eğitimcilerin çoğu çocukların daha okul öncesinde bilgisayarlarla haşır neşir olmaya başlamasının yararlı olacağı kanısındalar. Çünkü bu yaşlardaki çocuklar her tür araç ve gerece karşı büyük bir ilgi duyarlar ve henüz bilgisayarlar konusunda bir korkuları da söz konusu değildir; Eğitimciler yuva çağındaki çocuklara kimi temel bilgisayar kavramlarının bile öğretilebileceğini ileri sürüyorlar. Bu nedenle de bilgisayar eğitiminin elden geldiğince erken başlaması gerektiğini savunuyorlar. 


Çocuklara bilgisayarların yapıları, türleri ve neler yapabilecekleri, toplumdaki ve günlük hayattaki kullanımları konusundaki bilgilerin verilmesi genellikle ilkokulda başlıyor. İlkokulda başlayan bir diğer uğraş programlama. Özellikle ilk sınıflarda Seymour Papert'in geliştirdiği Logo programlama dili yoğun bir biçimde kullanılıyor. Papert'e göre, bir çocuğun programlama öğrenmesi, yabancı dil öğrenmesine benzer. Bu görüşe göre, nasıl çocuklar küçük yaşlarda bir yabancı dili konuşmayı çok kolay öğrenirlerse, bilgisayar dilini kullanmayı da aynı kolaylıkla öğreneceklerdir. 
Yeter ki onların ilgileri, merakları, yaratıcılıkları gereksiz yere sınırlanmasın. Genellikle, Logo öğrenimini, mikrobilgisayarların ortak dili olan Basic izliyor. ABD'nde programlama dillerinin yoğun bir biçimde öğretilmesi ilkokulun sonlarında ve ortaokul ile lisede gerçekleştiriliyor. 


Eğitimcilere göre, çocuklara programlama öğretmenin, bilgisayar kullanmalarına olanak vermesine ek başka yararları da var. Bu yoldan onlara açık, seçik ve mantıklı düşünmenin öğretilebileceğini, problem çözme yetilerinin geliştirilebileceğini ileri sürüyorlar. Bu nedenle, bilgisayarın ve programlamanın problem çözme araçları olarak görülmesi gerektiği kanısındalar. 


Bilgisayarların okullardaki kullanımı yalnızca programlama eğitimi ile 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sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda, eğitim sürecinde yardımcı bir araç olarak da kullanılıyorlar. Örneğin, belirli konuların ve becerilerin öğretilmesinde ve geliştirilmesinde bilgisayardan yararlanıldığı görülüyor. Son yıllarda, bu amaçla geliştirilen bilgisayar programlarının büyük bir hızla çoğaldığı görüldü. Bunların büyük bir bölümü, kullanıcıya belli bir konuyu gözden geçirme ve bu konuda alıştırma ve uygulama yapma olanağı sağlayan programlar. En önemli özelliklerini, eğitim sürecini öğrencinin yeteneğine, bilgisine ve öğrenme hızına göre farklılaştırmaya olanak sağlamaları oluşturuyor. Öğrenci anlamadığı konuyu istediği kadar tekrarlayabiliyor, alıştırmalar yoluyla da öğrendiklerini pekiştirebiliyor. Üstelik, bunu yaparken, sınıftaki diğer öğrencilerin alaylarına, öğretmeninin hayal kırıklığı ya da bıkkınlık dolu bakışlarına hedef olma korkusu da yok. Ayrıca, bilgisayar yardımıyla öğrencinin zayıf olduğu alanları belirleyip, bu zayıflığı giderici eğitim ve alıştırma programları düzenlemek de mümkün. 
Günümüzde bilgisayarların sağladıkları ses ve renk olanakları, bu tür eğitim programlarının gerçekten çekici bir biçimde sunulmasına, eğitimin çocuklar açısından zevkli bir etkinliğe dönüşmesine olanak sağlıyor. 


Son yıllarda eğitim programlarının niteliğinde belirgin bir yükselme görülüyor. Sayıları giderek artan eğitim amaçlı oyunların ortak özelliği bilgisayarların çok miktarda bilgiyi kısa zamanda işleyebilme yeteneğinden yararlanmaları. Bunların hemen hepsi benzetime (simulation) dayanıyor. 
Örneğin, bazı ABD üniversitelerinde iktisat öğretiminde kullanılan bir bilgisayar oyununda, oyuncular birbirlerine rakip olan şirketleri yönetiyor, oyun sırasında işletmeciliğin ve iktisadın temel ilkelerini, kavramlarını deneyerek, yaşayarak öğreniyorlar. Oyuncuların gemilerini hazırlayıp Amerika kıtasını keşfe çıktıkları “Yedi Altın Kent” adlı programda ise yalnız coğrafyaya ve denizciliğe değil, iktisada ilişkin kavramları da öğrenebiliyorlar. “Bir Uçtan öbürüne Amerika” programı da oyuncuların ABD'nin çeşitli kentleri ve eyaletleri hakkındaki bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı oluyor. 


Bilgisayarların eğitimde en yaygın biçimde kullanıldığı ülke olan ABD'de yapılan araştırmalar, bilgisayarların okullara girmesinin çok önemli yararları olduğunu ortaya koyuyor. Her şeyden önce, bu tür okullarda öğrenciler bilgisayarlar hakkında çok daha gerçekçi ve sağlıklı bir fikre sahip oluyor, onları tüm yetenekleri, güçlü ve zayıf yanları ile yakından tanıyabiliyorlar. Uzmanlar, bu durumun gelecekteki insan-bilgisayar ilişkisi üzerindeki olumlu etkisini vurguluyorlar. Yapılan araştırmalar, 


36 


bilgisayarların öğrencilerin okula ve eğitim sürecine karşı tavrını da olumlu biçimde etkilediğini, genellikle öğrencilerin bilgisayar kullandıkları okullarda devamsızlığın azaldığını gösteriyor. Sınıflardaki rekabet ortamının zayıfladığı ve öğrenciler arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı da bu araştırmaların bulguları arasında yer alıyor. 


TÜRKİYE'DE DURUM 

Ülkemizde eğitimde bilgisayar kullanımı açısından henüz işin başında olduğumuz söylenebilir. Bilgisayar destekli eğitim programları, genelde az sayıda özel kuruluş tarafından ve Anadolu Liseleri Giriş Sınavı'na hazırlık amacıyla yürütülüyor. Bilgisayara sahip okulların sayısı iki elin parmakları ile sayılacak kadar az ve çok dar bir çevre bunlardan yararlanabiliyor. 
Bilgisayar programlama dilleri öğretiminin eğitim programının bir parçası haline geldiği okul sayısı daha da az. Okul öncesi eğitimde bilgisayar kullanımına ise, birkaç büyük kentteki sınırlı sayıda yuva dışında pek rastlanmıyor. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı'nın liselere bilgisayar sağlama konusunda başlattığı program olumlu bir girişim olarak görülmeli. 
Ancak, bu programın çok yetersiz olduğunu da eklemek gerekir. Liselerin kalabalıklığı göz önünde bulundurulduğunda, her okula sağlanacak bir iki bilgisayarın gereksinimi karşılayamayacağı ortada. Oysa Bakanlık bilgisayarları Türkiye'deki ithalatçılar aracılığıyla sağlamak yerine yurtdışındaki üretici firmalarla ilişki kurarak sağlama yoluna gitse bu iş için ayrılan fonlarla çok daha fazla sayıda bilgisayar sağlanabilir, giderek söz konusu firmalarla işbirliği yoluyla bunların yurtiçinde üretimine geçilebilir. 
Ne var ki, bilgisayarların sağlanması tek başına sorunu çözmüyor. 
Öğretmenlerin de bu konuda yetiştirilmeleri gerekiyor. Bu alanda şimdiye kadar bir şey yapılmadı. Bu durum okullara verilecek bilgisayarların etkili bir biçimde kullanılmalarını önleyecek en önemli engeli oluşturuyor. Bir süre sonra okullardaki bilgisayarlar, çoğumuzun liselerdeki laboratuvarlarda ancak uzaktan görebildiği deney araç gereçlerine dönüşebilir. Bir diğer önemli engel ise kullanılabilecek eğitim programlarının azlığı ve yetersizliği. Bu konuda, dışarıdan getirtilecek programlardan fazla medet ummamak gerek. Çünkü bu programlar farklı bir sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdan yetişen öğrenciler için hazırlanıyorlar. Ülkemizde ise, alıştırmaya ağırlık veren, bu anlamda bilgisayarı elektronik kara tahta gibi kullanmanın ötesine pek geçemeyen az sayıda programın dışında gerçekten eğitici program yok denecek kadar az. 
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Bu durum, ülkemizde bilgisayarların eğitimde kullanımını küçük bir azınlığın tekelinden çıkarıp geniş kitlelere yaymak için köklü ve büyük ölçekli bir girişimin zorunlu olduğunu gösteriyor. Böyle bir girişim, soruna bütüncül bir yaklaşımı benimsemeli ve bilgisayar-eğitici-program üçlüsünün bütün öğelerine gereken önemi vermeli. Bu konularda gerekli önlemler en kısa sürede alınmadığı takdirde Türkiye'nin bilgisayar çağını da kaçırması kaçınılmaz olacaktır. 
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EKONOMİK ALTERNATİF VE DEMOKRATİKLEŞME" 


Uygulamalarına yaklaşık altı yıl önce başlanan ekonomi politikalarının hemen hemen her alanda başarısız olduğu açık bir biçimde ortaya çıkmaya başladı. “24 Ocak Kararları” diye bilinen bu ekonomik program, Türkiye'nin sorunlarına çözüm getirmek bir yana, kendi amaçlarına ulaşmada bile yetersiz kaldı. Bu başarısızlık, özellikle son iki yıl boyunca çok daha belirgin bir biçimde gözleniyor. Bir türlü yüzde 50'nin altına çekilemeyen enflasyon, “sıkı para” politikasına karşın sürekli ve hızlı bir biçimde genişleyen para arzı, TL'nin sürekli değer kaybetmesine ve doların 600 TL sınırına yaklaşmasına karşın 8 milyar dolara bile ulaşmayan ihracat ve giderek büyüyen bütçe açıkları ve dış borç yükü bu durumun en iyi göstergelerini oluşturuyor. Bunlara, gelir dağılımının emekçi kitlelerin aleyhine değişmesi, işsizliğin korkunç boyutlara ulaşması ve susuz yazın da etkisiyle tarımsal üretimde görülen duraklama ve gerilemeler de eklendiğinde ortaya gerçekten çok karamsar bir tablo çıkıyor. 


Aynı zamanda, toplumun belli kesimlerinin bu olumsuz gelişmelerden hiç de şikayetçi olmadığı görülüyor. Bunun nedenini anlamak için, İstanbul Sanayi Odası'nın yayınladığı, 500 büyük sanayi kuruluşunun 1984 yılı verilerine göz atmak yeterli. Bu veriler 1984'ün tekelci sanayi sermayesi için bir “altın yıl” olduğunu gösteriyor. Sanayide yaratılan katma değerin üçte birini sağlayan bu 500 firma 1984 içinde cirolarını yüzde 75, katma değerlerini yüzde 62 ve bilanço kârlarını yüzde 107 oranında artırmış. 
Buna karşılık, bu firmalarda ödenen maaş ve ücretlerin 1984 içindeki artışı yüzde 36 düzeyinde kalmış. Bu gelişmelerin sonucu olarak, söz konusu firmaların katma değeri içinde ücret ve maaşların payı yüzde 56'dan yüzde 46'ya düşerken, kârların payının yüzde 15'den yüzde 31'e yükseldiği görülüyor. Bütün bu rakamlar enflasyonun neden sürdüğünü ve kimlere yaradığını açıkça gösteriyor. 500 firmaya ilişkin verilerin sergilediği bir diğer olgu ise bu firmaların istihdamının 1984 içinde yüzde 5 azalmış 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olması. Önemli olan, bu azalmanın işsizliğin büyümekte olduğu bir dönemde gerçekleşmiş olması. Daha da önemlisi, aynı yıl içinde çalışan başına ücret ve maaş artışı yüzde 42 (enflasyonun gerisinde) düzeyinde kalırken, çalışan başına kâr yüzde 117'lik bir artış göstermiş. “Özal Ekonomisi”nin kimlere yaradığı apaçık ortada. 


Bütün bu olumsuz gelişmelere karşın, bir yanda, “işler iyiye gidiyor” söylencesinin yinelendiğini, öte yanda, izlenen politikaların alternatifinin olmadığı efsanesinin sürdürülmeye çalışıldığını görüyoruz. İşlerin iyiye gittiği o kadar uzun süredir yineleniyor ve gerçeklere o kadar aykırı düşüyor ki artık inandırıcılığını büyük ölçüde yitirdi. Alternatifsizlik savı konusunda ise durum biraz daha farklı. Belli çevreler, uygulanan ekonomik programı, iekonominin gerçeklerine ve gereklerine uygun tek politikalar demeti olarak savunmayı sürdürüyorlar. Nitekim, Business Week dergisinde, Başbakan Özal'ın, “Allah izin verirse bu programa devam edeceğiz. Bir gün gelir benim yerime başkası başbakan olabilir ama bu programdan geri dönülemez,” dediği belirtiliyor. 


Aslında, 24 Ocak Kararları'nın ekonomik bunalımdan çıkışın zorunlu ve tek yolu olduğu baştan beri yineleniyor. Bu sava göre, 1970'lerin ikinci yarısında Türkiye ekonomisinin derin bir krize girmesinin ana nedeni, iktidarların ekonominin kurallarını ve isterlerini hiçe sayan, ekonomik olmaktan çok siyasal nitelikteki kararlarla ekonomiyi yönetmeye kalkmaları olmuştur. Bu nedenle, 1980'den bu yana Özal bütün uygulamaları, 'ekonomik açıdan zorunlu önlemler” olarak sundu ve savundu. Söz konusu politikalar incelendiğinde, geçmişte göz ardı edildiği söylenen temel ekonomik kuralın “arz-talep yasası” olduğu görülüyor. 
Neoklasik iktisadın bu temel kuralına göre, belli bir fiyatta bir maldan talep edilen miktar arz edilenden fazla ise o malın fiyatı yükselir, tersi durumda ise fiyatı düşer. Bu nedenle, devletin fiyat kontrolleri yoluyla piyasayı denetleme çabaları, bir yanda kıtlıkların ve kıtlık rantlarının ortaya çıkmasına, öte yanda karaborsanın oluşmasına yol açar. Soruna böyle yaklaşıldığında, kıtlıkları ortadan kaldırmanın yolu devletin piyasalara müdahaleden vazgeçerek, fiyat oluşumunun piyasa mekanizmasının işleyişine bırakılmasından geçer. 24 Ocak 1980 sonrası uygulamaların özünü bu görüş oluşturmuştur. İzlendiği söylenen sıkı para politikası da bu görüşün bir sonucudur. Çünkü, paranın değeri satın alabileceği diğer metaların miktarı ile ölçülür. Eğer para arzı talebinden daha hızlı artarsa paranın değeri düşer, satın alabileceği malların miktarı azalır. Öyleyse, 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paranın değerindeki düşmenin engellenmesi, en azından yavaşlatılması para arzındaki artışın sıkı bir denetim altına alınarak belli sınırlar içinde tutulmasını gerektirmektedir. 


Gerçekten, bu mantık kabul edildiğinde, 1980 sonrası politikaların hemen hemen hepsinin “ekonomik açıdan zorunlu” olduğu tutarlı bir biçimde savunulabilir, tüm uygulamalar bir “kadermiş gibi” kabullenilebilir. 
Nitekim, son altı yıl boyunca siyasal iktidarların ve yandaşlarının yaptığı da bu olmuştur. Ancak, bu görüşün çok önemli bir eksikliği de göz ardı edilmiştir. Eksiklik, neoklasik iktisadın dayandığı çok özel “iktisat bilimi” tanımından kaynaklanıyor. Bu tanım, yalnızca kaynakların alternatif kullanımlar arasındaki dağılımı ile ilgilenerek, yalnız insan davranışlarının değil, kaynak dağıtım mekanizmalarının sonuçlarının da önemli bir bölümünü, “iktisat bilimi”nin inceleme alanı dışında bırakıyor. Bunun içindir ki, piyasa mekanizmasına devletin karışması yerilirken, fiyatların serbest piyasada oluşmasının gelir bölüşümü üzerindeki etkileri konusunda neoklasik “iktisat bilimi” bir şey söylemiyor. İşte, 24 Ocak Kararları'nın savunusu, iktisadı insanlarla nesneler arasındaki mekanik ilişkiler bütünü olarak gören bu anlayışa dayandırılıyor. Ekonomi politikalarının kitlelere, insanlardan soyutlanmış, belirli büyüklüklerin ve araçların manipülasyonundan ibaret bir kararlar kümesi olarak sunulması da buradan kaynaklanıyor. İktisadı insanlardan, toplumdan ve siyasetten soyutlayan bu ideoloji, toplumun apolitizasyonunun resmi politika haline geldiği dönemde kolayca yayıldı. Bu görüşe karşı çıkabilecek, onun eksiklik ve yanlışlarını gösterebilecek toplumsal ve siyasal güç odaklarının çeşitli biçimlerde etkisizleştirilmiş olması da bu yaygınlaşma sürecine katkıda bulundu. Nitekim, var olan siyasal düzeni korumanın ötesinde bir siyasal programa sahip olmayan Anavatan Partisi'nin iktidara gelmesinde de ekonomik programı temel etken oldu. “Alternatifsizlik savı” da bu ortamda güç kazandı. İzlenen politikaları ekonomik koşulların zorunlu kıldığı ve bu nedenle de alternatifin olmadığı sürekli vurgulandı. Böylece, genelde burjuvaziyi, özelde tekelci sermayeyi kurtarma operasyonundan başka bir şey olmayan 24 Ocak Kararları'na toplumsal destek sağlanmaya çalışıldı. 


Özellikle son iki yılın olayları, “alternatifsizlik savı”nın ve dayandığı görüşün geçersizliğini, iktisadın siyasetten soyutlanamayacağını çok açık 
bir biçimde göstermiş bulunuyor. Her şeyden önce, belli politikaları 12 
Eylül hükümetlerinin bir üyesi olarak uygulamanın, niteliği ne olursa olsun seçimle işbaşına gelmiş bir hükümetin başı olarak uygulamaktan çok farklı 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olduğu görüldü. Devletin bir ticari işletme gibi yönetilemeyeceği gözler önüne serildi. Toplumdaki belirli güçleri ve bunlar arasındaki dengeleri hesaba katmadan, salt belirli ekonomik büyüklüklerle oynayarak ekonominin yönlendirilemeyeceği anlaşıldı. Daha da önemlisi, “ekonomik alternatif” sorununun “siyasal alternatif” sorunu ile yakından ilişkili olduğu ortaya çıktı. Güncelliği nedeniyle bu son noktayı açmakta yarar var. 


Kuşkusuz, 24 Ocak Kararları tekelci sermaye açısından değerlendirildiğinde önemli kazanımlara neden olmuş, bu kesimin belirli sorunlarına çözüm getirmiştir. Yukarıda verilen 500 firmaya ilişkin rakamlar da bunu göstermektedir. Ne var ki, bu kararlar toplumun emekçi kesimi için yoksullaşmadan başka bir şey getirmemiştir. Özellikle son yıllarda tüm çıplaklığıyla gözlenen bu olgu, burjuvazinin çıkarları ile demokrasi arasındaki çelişkiyi sergilemesi açısından önem taşımaktadır. 
Söz konusu kararların 12 Eylül'ü izleyen ilk iki yıl içinde en “başarılı” biçimde uygulanmış olması, bu ilişkinin en iyi göstergesidir. Daha uzun bir zaman kesitinde ele alındığında ise, Türkiye kapitalizminin bunalıma girdiği dönemlerde demokrasinin kesintiye uğraması, burjuvazinin kapitalist birikim tarzının karşılaştığı sorunları demokratik düzen içinde çözmeyi başaramadığını göstermektedir. 


Bu durumun konumuz açısından iki önemli sonucunun olduğu görülüyor. Bunlardan birincisi, 24 Ocak Kararları'ndan başka alternatifi olmayanın Türkiye burjuvazisi ve özellikle tekelci sermaye olduğudur. 
İkinci sonuç ise, toplumun diğer kesimleri için “alternatifsizliğin” ancak demokratik olmayan ortamlarda geçerli olduğudur. Kimi partilerin demokrasiyi “eski siyasilerin haklarının iadesi” ile özdeşleştirmeleri ve hükümetin demokratikleşmeye yönelik girişimler ve istekler karşısında direnmesi ve hırçınlaşması, yukardaki çıkarsamaların doğruluğunu göstermektedir. Çünkü, gerçek bir “alternatif” ancak onu benimseyip toplumsal ağırlığını ondan yana koyabilecek sınıf ve katmanların düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne getirilen sınırlamaların kaldırılması durumunda ortaya çıkabilir. Ancak bu koşullarda “alternatif”, bir düşünsel temrin ürünü olmaktan çıkıp, belirli sınıf ve katmanların sahiplendiği bir program haline getirilebilir. Başka bir deyişle, demokratikleşme ve siyasal alternatifin varlığı ile ekonomik alternatif birbirinden ayrılamayan bir bütün oluştururlar. Bunun içindir ki günümüzde tüm demokratların gündeminde “alternatif” bir ekonomik programdan çok, “demokratikleşme alternatifinin programlaştırılması” bulunmaktadır. Kaçınılmaz olarak, böyle 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bir “demokratikleşme programı”nın önemli bir öğesini, Türkiye'yi içinde bulunduğu krizden çıkarıp yeniden büyüyen ve gelir dağılımının emekçi kitleler lehine değiştiği bir ekonomi haline getirmeyi amaçlayan ekonomi politikaları kümesi oluşturacaktır. 
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AET ÜYELİĞİ VE DEMOKRATİKLEŞME 


Son sıralarda Avrupa Ekonomik Topluluğu'na (AET) üyelik sorunu Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olmaya başladı. 
Özellikle, Türkiye'nin tam üyelik için 1987'de başvuruda bulunacağı açıklandıktan sonra konuya ilgi giderek arttı. AET Komisyonu'nun serbest dolaşım konusundaki olumsuz tavrı tartışmaları daha da yoğunlaştırdı. 
Aslında Türkiye'de, 1960'ların sonlarında ve 1970'lerde de AET konusunun yoğun biçimde tartışıldığı dönemler yaşandı. Ama bu kez farklı bir durum var. Önceki dönemlerde AET ile ilişkilere ve üyeliğe karşı olumsuz tavır alan kimi demokrat ve ilerici kesimlerin ve özellikle sosyal demokratların günümüzde, AET üyeliğini savunmaya başladıkları görülüyor. Örneğin SHP, hükümetin politikasını desteklemekle kalmıyor, hükümeti bu konuda geç kalmakla suçluyor. 


Oysa, AET üyeliğinin Türkiye açısından ekonomik sonuçlarının olumsuz olacağı görüşü, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geçerliliğini koruyor. 
Bu sonuçların neler olacağı 1970'te yayımlanan bir araştırmada şöyle özetlenmekteydi: Türkiye AET'ye katıldığı takdirde, “Türk ekonomisinin gelişme hızı düşeceği gibi, gelişme biçimi de farklı olacaktır. Gerçekte, gelişme biçimi farkı da daha ileriki yıllarda gelişme hızını düşürücü bir nitelik taşır... AET ile Türkiye arasında, dış ticaret serbestleştirildikçe, gelişmesi en dinamik (kimya, makina, elektronik gibi) sanayi dalları, rekabet edemeyip ya tasfiye olacak ya da tamamıyla yabancı sermaye eline geçecektir. AET sanayii ile rekabet edebilen geleneksel sanayi dalları ve AET'nin tüketim açığı olan tarımsal ürünler ya yerli ya da yabancı sermaye elinde gelişecek; AET'nin tüketim fazlası olan ve AET fiyatında rekabet edemeyen gıda maddeleri (tereyağ gibi) çökebilecektir... Üretimin çeşitli tarımsal ürünler ve sanayi dalları ya da hizmetler itibariyle terkibi değiştiği gibi, mülkiyet ilişkileri de değişecektir. Böylece, Türkiye, daha 


“ Bilim ve Sanat, Mart 1987, No. 75, s. 12-13. Bu yazı Işık Doğan adıyla yayımlanmıştır. 


44 


ileriki yıllarda en dinamik sanayileri gelişmiş bir ülke olmak olanağını tamamıyla yitirecek; Batı Dünyası sanayi ötesi topluma geçerken, geleneksel sanayi dallarında ihtisaslaşmış, artık verimli olmadığı için onların terk ettiği sanayi dallarında üretim yapma olanağını bulan bir ülke haline gelecektir.” (Kazgan, 1970: 269-70) 


Bu durum, doğrudan doğruya kapitalizmin yapısından ve işleyişinden kaynaklanmaktadır. Çünkü, “Türkiye gibi, dışa bağımlı kapitalizmin geliştirilmesine çalışıldığı bir ülke, AET'ye katıldığında, sistemin kanunları, Türkiye'nin nisbi geri kalmışlığının artması sonucunu verecektir... Bu olgu, rekabet olanakları farklı ülkelerin aynı rekabet koşullarına tabi olmalarının doğal sonucu olarak belirir; sermaye ihracıyla ekonomik dengesini sağlayan ülkelerle, Türkiye gibi, sermaye ithaliyle -yürürlükteki sistemindengesini sağlayan ülkelerin ilişkilerinde bir 'nâkim ülke-tabi ülke” durumu yaratır; emek ihraç eden Türkiye'yi, bu ülkelerin en düşük nitelikteki hizmetlerinde çalışan emekçi sınıfın sahibi; AET ülkelerini de bunları kullanan patron haline getirir.” (Kazgan, 1970: 295-96) 


AET ile ilişki kurulmasından bu yana önemli görevler üstlenmiş bir bürokrat olan Özer Çınar'ın 1987 başında yayımlanan bir makalesinde vardığı sonuçlar, yukarıda özetlenen görüşün günümüzde de geçerli olduğunu açık bir biçimde gösteriyor. Çınar'a göre, Türkiye AET'ye üye olarak katıldığında, “... Türkiye'nin dış ticareti bugünküne oranla daha büyük ölçüde Ortak Pazar çevresinde yoğunlaşacaktır. Ancak, bu 'kutuplaşma?, dışalım alanında dışsatıma oranla daha belirgin olacaktır. 
Katılmanın Türkiye'nin dışsatımlarına getireceği ek kolaylıklar gerek topluluğun ve gerek topluluk dışı üçüncü ülkelerin Türkiye'ye yönelik dışsatımlarına ekleyeceklerinin pek gerisinde kalacaktır. Bunun doğal sonucu ise, Türkiye'nin 'dış alış-veriş dengesi açıkları'nın, katılmadan sonra, çok daha büyük boyutlara ulaşacak olmasında belirmektedir.” 
(Çınar, 1987a) Çınar bir başka makalesinde ise, katılmanın tarımsal fiyatlar üzerindeki etkisi nedeniyle, "Türk sanayiinin ve -üretici dahil- Türk tüketicisinin 'ölüm dirim savaşı'na yeni boyutlar” ekleneceği sonucuna varıyor. (Çınar, 1987b) Aslında, AET üyeliğinin Türkiye ekonomisi için yıkım demek olduğu görüşünün bugün de geçerliliğini korumasına şaşmamak gerekir. Çünkü Türkiye bugün de "dışa bağımlı kapitalizmin geliştirilmesine çalışıldığı” ya da “sermaye ithaliyle -yürürlükteki sistemindengesini sağlayan” bir ülke niteliğini sürdürüyor. Üstelik 24 Ocak Kararları sonrasında dışa bağımlılık daha ileri boyutlara ulaşmış durumda. 
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Bu olgu, bir yanda Türkiye ekonomisinin gelişmesinin giderek artan ölçüde dünya piyasasının koşullarınca belirlenmesinde, öte yanda da sürekli büyüyen dış borçlarda kendini gösteriyor. Avrupa tekelci sermayesinin eşgüdümünü ve bütünleşmesini sağlamak üzere kurulan AET'nin, kapitalizmin pazar sorununu çözmeye yönelik bir girişim olduğu gerçeği de değişmedi. Kapitalizmin işleyiş yasaları da değişmediğine göre, ekonomik koşulların Türkiye'nin AET üyeliği açısından taşıdığı olumsuzluklar, doğal olarak, azalmak yerine artmıştır. 


DEMOKRASİNİN GÜVENCESİ AET? 

Bu durumda, kimi demokratik ve ilerici kesimlerin görüşlerindeki değişikliğin salt ekonomik nedenlere bağlanamayacağı açıktır. Nitekim Türkiye burjuvazisinin AET ile ilişkilere bakışı da, baştan beri, ekonomik olduğu kadar politik çıkar ve hesaplara dayanmış, AET'ye üyelik sürekli olarak politik gerekçelerle haklı gösterilmeye çalışılmış tır. AET'nin yeni taraftarlarının görüşlerinin de, benzer biçimde, ekonomik olmaktan çok politik nedenlerden kaynaklandığı anlaşılıyor. Çünkü AET üyeliği Türkiye'de demokrasiyi yerleştirmenin ve kalıcı kılmanın bir yolu ve güvencesi olarak 
görülüyor. Kuşkusuz, bu görüşlerin ortaya çıkışında ve güçlenmesinde 12 
Eylül sonrasında yaşanan olayların büyük etkisi oldu. Bu dönemdeki antidemokratik uygulamalar ve baskılar karşısında özelde Avrupa Konseyi ve Parlamentosu'nun genelde ise Avrupa ülkelerinin benimsediği tutum ve tavır, demokrasiye geçiş sürecinde önemli rol oynadı. Ancak, bu olumlu katkıdan hareket ederek AET üyeliğinin Türkiye'de demokrasiyi kurma ve yaşatmanın önkoşulu olduğu sonucuna varmak büyük yanlışlar içerebilir. 
Çünkü bu görüş bazı önemli noktaların göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır. 


İlk olarak, Avrupa Konseyi'nde ve Parlamentosu'nda Türkiye'deki “demokrasi”ye duyulan ilgiye bakıp demokratikleşme ile AET üyeliği arasında ilişki kurmadan önce, bu ilginin ardında yatan nedenleri araştırmak gerekir. Örneğin, Türkiye'nin AET üyeliğine, demokrasinin AET ile uyumlu olmadığını ileri sürerek karşı çıkan liberallerin muhalefetinin, üyelik görüşmelerin de Türkiye'den daha fazla ödün koparma isteğine dayandığı söylenebilir. Burada, siyasal iktidar sözcülerinin Türkiye'deki “demokrasi”yi eleştiren Avrupalı parlamenterleri, “kendi seçmenlerine, sendikal baskı gruplarına selam göndermekle” suçladığını anımsamakta yarar var. Bu "kendilerine selam gönderilen” kesimler için, antidemokratik uygulamaların yapıldığı ülkenin AET üyesi olup olmaması değil, 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demokrasinin kendisi ve demokrasi mücadelesi önem taşıyor. Örneğin, bu güçler ABD'nin Nikaragua'ya karşı izlediği saldırgan politikaya karşı da etkin bir muhalefet sürdürüyorlar. Bu nedenle, Türkiye'de demokrasinin kurulması ve yaşatılması için desteği AET üyeliğinde değil, sözü edilen demokrasi yanlısı güçlerde aramak gerekir. 


Göz ardı edilen bir başka nokta, AET'ye üyelik için Türkiye'deki siyasal iktidarın demokratikleşme doğrultusunda atacağı adımların, vereceği “ödünlerin” kalıcı olacağı konusunda bir güvence de söz konusu değildir. 
Her şeyden önce üyeliğe kabul süreci uzun bir zaman alacaktır ve her an taraflardan birisince durdurulabilir. Kaldı ki, AET hukuku fiilen ülkelerin kendi ulusal hukuklarına üstünde değildir. Nitekim, AET üyesi ülkelerde, özellikle bunalım dönemlerinde, demokrasiyi kısıtlayıcı girişimler ve korporatist çözümler gündeme gelmekte ve uygulanmaktadır. Bunun en son örneği nükleer santrallara karşı barışçı gösteriler yapanlara polisin göz yaşartıcı mermiler ve su topu gibi silahlarla acımasızca saldırdığı Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yaşandı. Demokrasinin beşiği olduğu söylenen İngiltere'de ise bağımsız yayın organı BBC'nin büroları basılıp talan edilebiliyor. Bu örnekler, AET üyesi hükümetlerin demokrasi konusundaki “duyarlık”larının da ilginç göstergelerini oluşturuyor. 


Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da, ekonomik ve siyasal 
uygulamalar arasındaki ilişkilerden kaynaklanıyor. 24 Ocak Kararları ile 12 
Eylül sonrasının siyasal rejimi arasındaki karşılıklı etkileşim süreci artık çok iyi biliniyor. Oysa Türkiye solunun bazı kesimleri bile 24 Ocak Kararları'nı, dışa açılmacı ve liberal uygulamaların, beraberinde siyasal liberalleşmeyi de getireceği beklentisiyle desteklemişti. AET üyeliği için başvurunun da, verilecek ödünler nedeniyle dışa açılmacı, iç talebi kısıcı ve özellikle sendikaların gücünü azaltıcı uygulamaları güçlendireceği ve böylece demokrasinin ekonomik temellerinin aşınmasına yol açabileceği unutulmamalıdır. 


Bütün bu sıralanan nedenler, Türkiye'de demokrasinin kurulup yaşatılması ile AET üyeliği arasındaki ilişkinin sanıldığı gibi olmadığını göstermektedir. 12 Eylül sonrasında ortaya çıkan yılgınlığın bir sonucu olarak demokratik açılımlar için dışarıdan medet ummak ve bu konudaki umutları AET üyeliğine bağlamak, demokrat güçlerin kurulmak istenen birliğini olumsuz yön de etkileyebileceği gibi, demokrasi mücadelesinin önüne aşılması çok daha güç yeni engeller de çıkarabilir. 
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SEÇİM ÜZERİNE GÖZLEMLER 


RAHAT BİR İKTİDAR? 

29 Kasım erken genel seçimi; ANAP'a mecliste büyük bir çoğunlukla "rahat 
bir iktidar” olanağı sağlayarak sonuçlandı. 1983'teki seçime oranla oy kaybetmesine karşın, geçerli oyların yüzde 36,3'ünü alan ANAP, seçim sisteminin yardımıyla 292 milletvekilliği kazandı. Çoğunluk sisteminin uygulandığı 1960 öncesinde DP'nin kazandığı milletvekilliği yüzdesinin aldığı oy yüzdesine oranı 1,5-1,6 dolayında kalırken, son seçimde bu oranın ANAP için 1,8'e yükseldiği görülüyor. Oysa bu oran SHP için 0,9, DYP içinse 0,7 dolayında. Buna karşılık, 4.730.900 seçmenin oylarının milletvekilliğine dönüşmediği, seçmenlerin yaklaşık yüzde 20'sinin mecliste temsil edilmediği görülüyor. Dar bölgeye, barajlara ve kontenjana dayalı seçim sisteminin kimin yararına olduğu ve toplumun siyasal tercihlerini nasıl saptırdığı bu sayılarda çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Burada, seçim sisteminin böyle işleyeceğinin daha başından belli olduğunu, bu aşamada bunu gündeme getirmenin yararının olmadığını ileri sürmek anlamlı değil. Çünkü, toplumun beşte birini temsil eden siyasal akımlar meclis dışında bırakıldığı, meclise girebilenler de toplumsal güçleri oranında temsil edilemedikleri ve muhalefeti meclis dışına taşıma eğilimi güçlenebileceği için, ortaya çıkan siyasal tablo istikrarsızlığın tohumlarını da içinde taşıyor. Üstelik, yürürlükteki seçim sisteminin siyasal istikrarsızlığa engel olmak amacıyla ortaya konduğu göz önünde bulundurulduğunda, ne denli büyük bir çelişki ile karşı karşıya olduğumuz daha iyi anlaşılabilir. Bu nedenle, ANAP'a “rahat iktidar” olanağı sağlamayı amaçlayan seçim sisteminin amacının çok ötesine gittiği ve ortaya çıkan tablonun iktidarın işini güçleştireceği söylenebilir. Toplumun yaklaşık üçte birini temsil eden bir iktidarın, meclisteki çoğunluğu ne olursa olsun, demokrasiyi geliştirme mücadelesinin giderek güçlendiği günümüz Türkiye'sinde büyük güçlüklerle karşılaşması kaçınılmazdır. 


GERİLEYEN ANAP 
Seçimin oy dağılımı haritası incelendiğinde, referandum sonuçları ile büyük 


“ Bilim ve Sanat, Ocak 1988, No. 85, s.16-17. Bu yazı Işık Doğan adıyla yayımlanmıştır. 
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bir paralellik olduğu göze, çarpıyor, “hayır” oylarının çoğunlukta olduğu bölgelerde ANAP'ın öteki partilere açık bir üstünlük sağladığı görülüyor. 
Nitekim, “hayır” oylarının çok yüksek olduğu İç Anadolu bölgesi bu seçimde ANAP için bir “oy deposu” niteliği kazandı. ANAP'ın 1983 seçimine göre oy oranını artırdığı illerin önemli bölümü bu bölgede yer alıyor (Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri). Bu yörelerde ki durum. RP'nin kendisinden beklenen sonucu almamasıyla birlikte ele alındığında, dinsel kesimlerin henüz ANAP'tan kopmamış olduğunu gösteriyor. ANAP'ın Muş, Adıyaman, Bitlis, Urfa gibi illerdeki oy oranını artırmış olması ise bu yörelerdeki aşiret ilişkilerinden yararlanmış olmasına bağlanabilir. Buna karşılık, Muğla, Antalya, İçel gibi gelişmenin hızlı olduğu illerle, İstanbul, Zonguldak, Kocaeli gibi işçilerin yoğun olduğu illerde ve solun güçlü olduğu yörelerde ANAP'ın oy oranının azaldığı görülüyor. 
Seçimlere “çağ atlayan Türkiye” sloganıyla katılan ANAP'ın toplumun değişime en kapalı kesimlerinden göreli olarak daha fazla oy alması, ANAP kurmaylarının üzerinde dikkatle durmaları ve irdelemeleri gereken bir olguyu oluşturuyor. 


GELİŞEN “SOL” 

İstanbul ve Ankara'da bağımsız sosyalist adayların oylarının çok düşük düzeyde kalması, sosyalistlerin bu seçimde oylarını SHP'ye ve daha küçük bir oranda DSP'ye verdiklerini gösteriyor. SHP * DSP oylarını “sol oylar” olarak niteleyecek olursak, bunların genellikle kapitalistleşmenin ileri olduğu ve işçilerin yoğun olarak bulunduğu İstanbul, Kocaeli, İzmir, Zonguldak, İçel, Adana, Gaziantep, Hatay, Ankara gibi illerde ve solun geleneksel olarak güçlü olduğu Trakya, Artvin, Tunceli, Kars gibi yörelerde odaklandığı görülüyor. Öte yanda, hemen hemen tüm Batıda sol oylarda bir artış gözleniyor. Diyarbakır, Siirt, Mardin, Van ve Ağrı gibi illerdeki sol oyların artması, bir ölçüde, buralarda giderek artan baskıya bağlanabilir. 
Öte yanda, gelişmenin hızlı olduğu Antalya gibi illerde de sol oylarda bir 
artış olduğu göze çarpıyor. 29 Kasım seçimi sonuçları, solun 1980 
sonrasında büyük kentlerde ANAP'a kaptırdığı üstünlüğü yeniden ele geçirmede önemli yol aldığını gösteriyor. Bazı gözlemcilerin değindiği gibi, bu durum önümüzdeki yerel yönetim seçimlerinin önemini daha da artırıyor. 


“Sol” açısından önemli bir olgu, seçime katılan DSP'nin barajı aşamaması nedeniyle, bu partiye oy veren 2 milyonu aşkın seçmenin tercihlerinin meclise yansımamış olmasıdır. Bu partinin seçime 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katılmaması durumunda söz konusu 2 milyonu aşkın oyun SHP'ye gideceği varsayıldığında, bu partinin milletvekili sayısının 180'e yükseleceği, buna karşılık ANAP'ın 64, DYP'nin ise 17 milletvekilliği kaybedeceği hesaplanıyor. Böyle bir hesaplama, bugünkü siyasal tablonun oluşmasında DSP'nin oynadığı rolü ortaya koyuyor. Söz konusu iki parti arasında önemli bir ideolojik farklılık olmadığı ve bu ayrışmada Ecevit'in kişisel tutkuları önemli bir rol oynadığı için DSP sol oyları bölerek ANAP'ı bu kadar büyük bir çoğunlukla iktidara getirmekle suçlandı. Ecevit'in seçimin hemen sonrasında başkanlıktan ayrılması bu suçlamayı güçlendirici bir etken oldu. 


DYP VE ÖTEKİ PARTİLER 

DYP erken seçimden, kentlerdeki önemi çok azalmış, önemli ölçüde kırsal kesimlerden oy alan bir parti olarak çıktı. Bu durum, ANAP'tan yöneltilen katılma çağrılarını ve DYP'nin gelecek seçimlere kadar çözülmeden varlığını koruyabileceği konusundaki kuşkuları beraberinde getirdi. Oy dağılımının ayrıntılı bir çözümlemesi için elde yeterli veri bulunmamakla birlikte, DYP'nin özellikle kırsal alanda bir tabanının olduğu ve Demirel'in etkili ve zaman zaman sert bir muhalefet politikasıyla çözülmeyi önleyebileceği ileri sürülebilir. Ancak, bu açıdan ANAP'ın kırsal alanlarla ilgili politikalarının ve DYP içindeki çatışmaların da önemli bir rol oynayacağı söylenebilir. Ama, en azından kısa dönemde böyle bir çözülme beklememek gerekir. 


Genel olarak, kendinden bekleneni vermemiş olmakla birlikte, RP'nin eski MSP tabanından oy aldığı gözleniyor. Dinci kesimlerin henüz ANAP'tan kopmamış olmaları ve bu kesimler içinde birden çok güç odağının bulunması, bu partinin barajı aşamamasının en önemli nedeni olarak ortaya çıkıyor. MÇP'nin ise, genellikle 1977'de MHP'nin güçlü olduğu yörelerden oy aldığı, Gaziantep, Adana ve Elazığ'da ise gerilediği görülüyor. Maraş ve Sivas'ta ANAP oylarının gerilemiş olması bir ölçüde, MHP kökenli oyların MÇP'ye dönmüş olmasına bağlanabilir. 


SİYASAL GÜNDEM 

Özal iktidarını önümüzdeki günler de bekleyen güç sorunların başında ekonomi geliyor. Uzunca bir süredir hazırlanan ve seçim nedeniyle uygulanması ertelenen “ekonomik istikrar önlemleri” çok yakın bir gelecekte gündemin birinci sırasında yer alacak. Toplumun yalnızca üçte birinin desteğine sahip olan bir iktidarın toplumun farklı kesimlerinin istemlerini bağdaştırmadaki başarısı, geleceğini belirleyecek en önemli etken olarak görülüyor. Bu açıdan, işçilerin ekonomik ve demokratik 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mücadelesi belirleyici bir etken olarak ortaya çıkacak. Üstelik, Özal bu kez askeri yönetimin desteğinden de yoksun ve mecliste çetin bir muhalefetle karşılaşacağa benziyor. Ayrıca, AET'ye tam üyelik başvurusu demokrasinin geliştirilmesi yönünde belirli adımları zorunlu kıldığı için iktidar, meclisteki çoğunluğuna dayanarak anti demokratik uygulama ve baskıları artırma konusunda da belirli sınırlamalarla karşı karşıya. Yerel seçimlerin yaklaşmakta olması Özal iktidarının durumunu daha da güçleştiriyor. Tüm bu güçlüklere karşın, iktidar 1982 Anayasası'nı değiştirerek parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçme tasarısından vazgeçmişe benzemiyor. Bu, önümüzdeki dönemde gündemdeki en önemli konulardan biri olacak. Demokrasi yanlısı güçlerin toplumun demokratikleşmesi yolundaki mücadelelerinde, iktidarın geleceğe ilişkin tasarılarını ve bunları uygulamaya koymada karşı karşıya olduğu güçlükleri hesaba katmaları ve gerçekçi bir biçimde değerlendirmeleri, ülkemizde demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. 
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AET'YE TAM ÜYELİĞİN OLASI SONUÇLARI" 


Geçtiğimiz aylarda sonuçları açıklanan ve Türkiye-AET ilişkilerini konu alan bir kamuoyu yoklaması ilginç bir durumu sergiledi. Büyük ölçüde kentsel yöreleri kapsayan bu araştırmaya göre, kişilerin tam üyelik başvurusunun geleceğine ilişkin değerlendirmeleri oldukça gerçekçi. Buna karşılık, üyeliğin sonuçlarıyla ilgili beklentiler somut gerçeklerden çok, belirli ön yargılara dayanıyor ve toplumun önemli kesimlerinde bu konuda büyük bir bilgi eksikliği olduğu görülüyor. Basın-yayın organlarında konunun birinci yanının yoğun bir biçimde ele alınmasına karşılık ikincisinin hemen hemen hiç yer almaması da bu bulguyu doğruluyor. Kuşkusuz, AET üyeliğinin Türkiye açısından neden olacağı kazanç ve kayıpları araştıran çalışmaların azlığı ve yetersizliği bu durumun temelinde yatıyor. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden bir grup sosyal bilimcinin Prof. Dr. Gülten Kazgan yönetiminde gerçekleştirdiği ve Federal Alman Cumhuriyeti'ndeki Friedrich-Ebert Vakfı'nın finanse ettiği bir çalışma bu açıdan büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili tartışmalar için bir başlangıç noktası oluşturabilecek nitelikteki çalışmanın sonuçları, “Prospects for Turkey's Accession to the Community with Special Reference to Competitivity” (Özellikle Rekabet Gücü Açısından Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na Tam Üyeliği) başlığını taşıyan bir raporla kamuoyuna açıklandı. Bu yazıda, söz konusu çalışmanın belli bölümleri ile önemli bulguları özetlenecektir. 


TÜRKİYE-AET TİCARETİ 

Çalışmada, Türkiye dış ticaretinin 1980 sonrasında geçirdiği değişiklik incelendikten sonra AET ile ticarete ilişkin gözlemlere ve çözümlemelere yer veriliyor. Burada, 1980'lerin başlarında Ortadoğu ülkelerine kayan dış ticaretin sonradan yeniden Topluluğa yöneldiği ve 1986'ya gelindiğinde AET'nin Türkiye'nin dış ticareti içindeki payının eski düzeyine çıktığı görülüyor. AET'deki büyümenin genellikle yavaş olduğu ve tarımsal ürün ithalatının vergi dışı önlemlerle engellendiği bir dönemde Türkiye'nin 


“ Bilim ve Sanat, Temmuz 1988, No. 91, s. 26-28. Bu yazı Işık Doğan adıyla yayımlanmıştır. 
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Topluluğa ihracatının artması önemli bir gelişmedir. Araştırmada, 1980-85 döneminde AET'ye ihracattaki artışın yüzde 66'lık bölümünün Türkiye'nin artan rekabet gücünden, yüzde 32,2'sinin AET'nin genişleyen ticaret hacminden, geri kalan bölümün ise ihracatın mal bileşiminin değişmesinden kaynaklandığı sonucuna varılıyor. 


Artan rekabet gücünün en önemli nedeni hükümetlerin izledikleri ihracatı teşvik politikalarıdır. Her şeyden önce, Türk Lirası 1980-85 döneminde üçte biri aşan bir değer kaybına uğradı. İkinci olarak, sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri ihracatında verilen vergi iadesi önemli ölçüde artırıldı. (Araştırmada, sanayi ürünlerinin vergi iade oranlarına duyarlığının fiyata duyarlığından daha fazla olduğu ortaya konmaktadır.) 
Üçüncü olarak, 1977-86 arasında gerçek ücretlerin yüzde 40 azalması ve gerçek tarımsal fiyatların düşmesi rekabet gücünün artmasında büyük rol oynamıştır. Eğer yukarıda sayılan etkenler olmasaydı, ihracattaki artış gerçekleşenin ancak üçte biri düzeyinde olacaktı. Burada önemli olan, sözü edilen etkenlerin AET'ye üyelik durumunda sürdürülme olanağının kalmayacağıdır. 


Rekabet gücünün artmasında etkili olan bir başka etken ise sanayide kapasite kullanım oranının artması sonucu birim sabit maliyetlerin azalması oldu. Özel sanayi kesiminde kapasite kullanım oranının 1980'de yüzde 65'ten 1986'da yüzde 72,7'ye çıktığı tahmin edilmektedir. Öteki ülke mallarının giderek artan rekabetiyle karşılaşan yerli sanayide ne ölçüde teknolojik gelişme sağlandığı ise bilinmemektedir. Özetlediğimiz çalışmada, AET'den ithalattaki artışta Türkiye'nin artan ticaret hacminin ve ithalatın mal bileşimindeki değişmenin eşit ölçüde etkili oldukları, buna karşılık AET kaynaklı malların Türkiye piyasasındaki rekabet gücünün etkisinin negatif olduğu bulunmuştur. Başka bir deyişle AET ürünlerinin rekabet gücü öteki ülke ürünlerine oranla daha düşüktür. 


Karşılaştırdığımızda, Topluluğa ihracatın dünya ticareti yavaş gelişen mallarda, Topluluk'tan ithalatın ise dünya ticareti hızla gelişen mallarda yoğunlaştığı görülüyor. Öte yandan, artan rekabet gücü ihracat artışında önemli rol oynarken, ithalat artışındaki etkisi negatif olmuştur. 


TÜRKİYE SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ 


Prof. Kazgan ve arkadaşlarının çalışmasında Türkiye'deki çeşitli sektörlerin rekabet gücünü ortaya koymak amacıyla iki farklı yaklaşım kullanılmıştır. 
Bir genel denge modeline dayanan birinci yönteme göre belirlenen sektörel rekabet güçleri Tablo 1'de verilmiştir. Burada, “rekabet gücü olan 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sektörler” serbest ticaret koşullarında rakiplerine oranla bir fiyat üstünlüğü olanları; “marjinal sektörler” fiyatları rakiplerine oranla yüzde 0-15 yüksek olanları göstermektedir. Belli bir çaba sonucu “marjinal sektörler” rekabet gücüne sahip olabilirler. Son gruptakiler, fiyatları rakiplerinkini yüzde 15'ten daha fazla aşanları kapsamaktadır. Bu gruptakilerin rekabet gücüne sahip olması için çok büyük çabalar gerekmektedir. Bu yapılmadığında söz konusu sektörler serbest ticaret koşullarında tasfiye olacaktır. 


TABLO 1 
SEKTÖRLERİN REKABET GÜCÜ 
1.Rekabet Gücü Olan Sektörler 


Basım ve yayım, demir cevheri madenciliği, kuru fasulye, patates, soğan, öteki tahıllar ve yemler, buğday, demir-dışı metaller madenciliği, balıkçılık, başka besin maddeleri, tütün işleme, alkolsüz içecekler, pamuk, başka yağlı tohumlar, fındık, zeytin, üzüm, turunçgiller, tütün, domates, başka sebzeler, baklagiller, koyun, keçi, başka sanayi bitkileri, metal-dışı madenler, bitkisel ve hayvansal yağlar, kümes hayvanları, sığır ve manda 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.Marjinal Sektörler 


Deri ve kürk ürünleri, kömür madenciliği, et ürünleri, işlenmiş meyve ve sebzeler, başka hayvanlar, taş ocakçılığı, nohut, mercimek, giyim eşyası, tekstil, orman ürünleri, kereste, mobilya, çimento, demiryolu donanımı, ağaç ve mantar ürünleri, çırçırlama 


3.Rekabet Gücü Olmayan Sektörler 


Cam ve cam ürünleri, petrol ve kömür türevleri, başka metal-dışı madenler, demir-dışı ana metaller, pirinç, başka ulaşım araçları, madeni eşya, motorlu araçlar, gemi yapım ve tamiri, başka imalat ürünleri, tarım makine ve donanımı, elektrikli olmayan makineler, gübreler, kauçuk ürünleri, başka kimyasal maddeler, ham petrol ve doğal gaz, petrol arıtımı, elektrik makineleri, ilâç, kâğıt ve kâğıt ürünleri, demir ve çelik, alkollü içkiler, plastik ürünleri, şeker, un ve unlu ürünler 


Kaynak: Aktan, O. ve Baysan, T. (1985) "Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu: Liberasyon, Karşılaştırmalı üstünlük ve Optimum Politikalar," ODTU Gelişme Dergisi, c. 12, No. 1-2. 


Tablo 1 incelendiğinde, basım ve yayımcılık dışında birinci gruptaki sektörlerin tümünün bitkisel üretime, balıkçılık, hayvancılık ve madenciliğe, başka bir deyişle doğal kaynaklara dayalı olduğu görülüyor. 
Türkiye'nin sanayi ürünleri ihracatının kapsadığı ürünlerin çoğu marjinal sektörlere aittir. Bu durum söz konusu malların ihracatında sağlanan teşvikleri ve bunların bu tür önlemlere karşı duyarlı olmasının nedenlerini ortaya koymaktadır. Serbest ticaret koşulları altında yaşayabilirliği kuşkulu sektörler ise üçüncü grupta toplanmıştır. Yatırım malları sektörlerinin 


55 


hemen hemen tümüyle ve bazı ara malı üreten sektörlerin bulunduğu bu grupta bazı tarım ürünlerini üreten sektörlerin de yer alması oldukça ilginçtir. 


Sermaye stoku sabitken göreli ücret yüzde 10 artarsa, ilk iki gruptan üç sektör (metal-dışı madenler, bitkisel ve hayvansal yağlar, demiryolu donanımı) rekabet gücü olmayan sektörler arasına katılacaktır. Buna karşılık, eğer işgücü sabit kalırken sermaye stokunda yüzde 5'lik bir artış olursa petrol ve kömür türevleri sektörü marjinaller arasına katılacak, deri ve kürk ürünleri, kömür madenciliği, et ürünleri, işlenmiş meyve ve sebzeler, başka hayvanlar, taş ocakçılığı, nohut, mercimek, giyim eşyası, tekstil, orman ürünleri ve mobilya ise rekabet gücü olan sektörlere dönüşecektir. Bu bulgu, yatırımlar yoluyla sermaye stokunun artırılması durumunda asıl etkinin marjinal sektörler üzerinde görüleceğini ortaya koymaktadır. 


Araştırmada, AET üyeliği ile birlikte gelecek olan işgücünün serbest dolaşımının, Türkiye'deki emek arzını azaltarak gerçek ücretleri artıracağı düşüncesi gerçekçi görülmemektedir. Bunun nedenleri arasında, Türkiye'de işsiz sayısının yükselmesi, AET'de ekonomik büyümenin yavaş olması ve emekten tasarruf edici teknolojilere kayma sayılmaktadır. Ama başka nedenlerden dolayı Türkiye'de gerçek ücretlerde artış beklenebileceği de eklenmektedir. Demokrasinin gelişmesine koşut olarak sendikaların güçlenmesi bunlardan birincisidir. İkinci olarak, Türkiye'deki tarımsal fiyatlar AET'dekilere oranla düşüktür. Tam üye olunduğunda Ortak Tarım Politikası'na (OTP) uyum nedeniyle tarımsal fiyatlar ve buna bağlı olarak parasal ücretler, en azından halen minimum düzeyde olan gerçek ücretleri sabit tutacak kadar yükselecektir. Bütün bu nedenlerden ötürü, Türkiye'nin gerçek ücretlerin çok düşük olmasından kaynaklanan rekabet gücü azalacaktır. Dolayısıyla, bugünkü rekabet gücünü korumak için bile ek yatırımların gerçekleştirilmesi gerekecektir. Kaldı ki, yukardaki çözümleme Türkiye'ye sermaye akımı olacağı varsayımına dayanmaktadır. 
Oysa, büyük bir olasılıkla Türkiye'den yurtdışına net sermaye akımı söz konusu olabilecektir. Böyle bir durumda, rekabet gücünün önemli ölçüde azalacağı açıktır. 


KORUMA VE REKABET GÜCÜ 


Rekabet gücünün bir göstergesi yerli sanayiin ithalata karşı korunma derecesidir. Rekabet gücüyle koruma arasında ters yönlü bir ilişki vardır: Bir sanayi ne denli fazla korunuyorsa rekabet gücü o denli düşük olacaktır. 
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Tam üyelikte vergi ve vergi-dışı tüm koruma önlemleri kaldırılarak vergi oranları çok daha düşük olan Ortak Gümrük Tarifesi'ne (OGT) uyum sağlanacağından, korumanın bugünkü boyutları büyük önem kazanmaktadır. Çünkü tam üyelik için gerekli uyarlama ve yeniden düzenlemelerin kapsamı buna bağlıdır. Türkiye'de 1980 sonrasında genellikle korumayı azaltıcı bir politika izlenmiştir. 1984'te yüzde 76,3 olan ortalama nominal vergi oranı o yıl gerçekleştirilen indirim sonucunda yüzde 48,9'a düşmüştür. Korumanın en az olduğu sektörler tarım, balıkçılık ve madenciliktir. Buna karşılık, sanayi ürünlerindeki koruma hâlâ çok yüksektir. 


Ancak, korumanın daha sağlıklı bir göstergesi efektif koruma oranıdır (EKO). Çünkü burada yalnızca nihai ürüne sağlanan doğrudan koruma değil, ithal girdiler aracılığıyla sağlanan dolaylı koruma da hesaba katılmaktadır. Özetlenen araştırmada 1984 öncesi ve sonrası için hesaplanan efektif koruma oranları Tablo 2'de gösterilmektedir. Burada ilk görülen, efektif koruma oranlarının aritmetik ortalamasında çok önemli bir düşmenin olduğudur. İkinci olarak, EKO'nun yüzde 100'ün üzerinde olduğu sektörlerin sayısı 15'ten 12'ye düşerken, yüzde 51-100 grubundaki sektörler 5'ten 8'e çıkmıştır. Son olarak, ortalama EKO düşmekle birlikte, medyan EKO yüzde 50 düzeyinde sabit kalmıştır. Bu da oldukça yüksek bir korumanın varlığını göstermektedir. Kuşkusuz, bu yüksek korumanın kaldırılması pek çok sektör için önemli sorunlar yaratacaktır. Bazı işlenmiş tarım ürünleri ile giyim eşyası ve tekstilin en yüksek koruma oranına sahip grup içinde yer alması oldukça ilginç bir durumu sergilemektedir. Çünkü bu tür ürünler Türkiye'nin sanayi ürünleri ihracatının temelini oluşturmaktadır. 


TABLO 2 
EFEKTİF KORUMA ORANLARI (EKO) 





EKO (94) 1984 Öncesi 1984 Sonrası 





Ormancılık, cam ve cam Ormancılık, demir cevheri ve 

ürünleri, demir cevheri ve Oo başka metaller madenciliği, 

başka metaller madenciliği, ham petrol çıkarımı, arıtımı ve -100-0 O başka taş ürünleri, demir ve petrol ürünleri, başka 


çelik, başka kimyasal kimyasal ürünler, cam ve cam ürünler, ham petrol eşya, başka taş ürünleri, demir çıkarımı, arıtımı ve petrol o ve çelik 

ürünleri 
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Deri ve kürk ürünleri, ilâç, Deri ve kürk ürünleri, ilâç, 














metal-dışı madenler, tütün ürünleri, metal-dışı hayvancılık, taş ocakçılığı, omadenler, hayvancılık, taş basım, tarım, demiryolu ocakçılığı, kâğıt ve kâğıt 
150 taşıtları, balıkçılık, madeni (o ürünleri, tarım, balıkçılık, 
eşya, alkolsüz içkiler, deniz madeni eşya, basım, alkolsüz taşıtları, elektrikli olmayan içkiler, deniz taşıtları, makineler, bitkisel ve elektrikli olmayan makineler hayvansal yağlar 
Kömür madenciliği, kara Demiryolu taşıtları, bitkisel ve taşıtları, elektrik hayvansal yağlar, kömür 
51-100 makineleri, ağaç ürünleri, o madenciliği, kara taşıtları, alkollü içkiler ağaç ürünleri, elektrikli makineler, alkollü içkiler, çırçırlama, tekstil 
Kâğıt ve kâğıt ürünleri, Çimento, başka temel çimento, başka temel metaller, tarımsal donanım ve metaller, un ve unlu makineler, kimyasal gübreler, ürünler, kimyasal gübreler, un ve unlu ürünler, plastik başka besin maddeleri, ürünleri, ayakkabı, başka 
101 plastik ürünleri, ayakkabı, o besin maddeleri, mobilya, 
mobilya, tarımsal donanım giyim eşyası ve başka tekstil ve makineler, giyim eşyası ( ürünleri, kauçuk ve kauçuk ve başka tekstil ürünleri, ürünleri, işlenmiş meyve ve işlenmiş meyve ve sebzeler sebzeler, çırçırlama, tekstil, tütün ürünleri, kauçuk ve kauçuk ürünleri 
Ar. Ort. o 285,7 o -81,2 
Medyan “o SÜ “o SÜ 








Kaynak: Olgun. H. ve Togan, S. (1985), Türk 
Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu, ENKA 
Vakfı 





İthalatın 1980 sonrasındaki liberasyonuna da kısaca değinmek gerekir. 
Liberasyon oranı 1986'da yüzde 80'e ulaşmakla birlikte, ithalatı serbest bırakılan malların fonlar ve benzeri araçlarla korunması yoluna gidilmiş, bu tür malların sayısı 1984'te 40 iken 1986'da 379'a yükselmiştir, böylece bir koruma aracı olarak vergilerin yerini vergi benzeri önlemler almıştır. 


TAM ÜYELİĞİN REKABET GÜCÜNE ETKİSİ 

Türkiye'nin tarım ürünleri artık AET'ye vergisiz girmekte, ama vergi-dışı engeller varlığını sürdürmektedir. Tam üyelik bu tür engellerin kaldırılması sonucunu doğuracaktır. Ayrıca, Türkiye AET'ye, OTP uyarınca saptanan fiyatlar üzerinden tarımsal ürün satacaktır. Bu politika ise fiyat rekabetini engellemektedir. Araştırmanın bu konudaki bulgusuna göre, Türkiye'nin tam üyeliği AET'ye tarımsal ürün ihracatını önemli ölçüde artırmayacak, buna karşılık, eğer et ve süt ürünleri üretimini hızlı bir biçimde artıramazsa. Türkiye'nin AET'den bu tür ürünler ithalatı hızla artacaktır. 
OTP'ye uyum nedeniyle, Türkiye'nin öbür ülkelere tarımsal ürün ihracatının 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artabileceği de ileri sürülmektedir. 


Katma Protokol'ün 1973'te yürürlüğe girmesiyle birlikte AET Türkiye kaynaklı sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdığı için tam üyeliğin bu konuda bir yararı olmayacaktır. Ama, tekstil ürünlerinde olduğu gibi miktar kısıtlamalarıyla karşılaşan sanayi ürünleri ihracatı artış gösterecektir. Öte yandan, Türkiye özellikle marjinal sektörlerin rekabet gücüne önemli katkıda bulunan ihracatı teşvik önlemlerini kaldırmak zorunda kalacağından, sanayi ürünlerinin rekabet gücü azalacaktır. Bütün bu etkenler bir arada ele alındığında, sanayiin rekabet gücünün azalacağı söylenebilir. 


Oysa, tam üyelik AET kaynaklı sanayi ürünlerinin Türkiye pazarındaki rekabet gücünü büyük ölçüde artıracaktır. Tam üyelikle birlikte AET mallarına uygulanan gümrük vergileri ile vergi-dışı engeller kaldırılacak ve AETM'den ithalat tümüyle serbest bırakılacaktır. Böylece, AET'ye sanayi ürünleri ihracatında düşüş, AET'den ithalatta ise büyük bir patlama ortaya çıkacaktır. Kaldı ki, OGT'ye uyum da sanayi ürünleri ithalatında büyük bir artışa neden olacaktır. Çünkü AET'nin dışa karşı uyguladığı ortalama vergi oranı yüzde 10'dur ve EFTA ülkeleri ile sanayi ürünleri ticaretinde vergiler kaldırılmıştır. Ayrıca, AET pazarında ayrıcalıklı konuma sahip olan ülkeler Türkiye pazarına da aynı kolaylıkla girebilecektir. Böylece sanayi iç piyasada büyük ölçüde artan rekabetle karşı karşıya kalacak, ithalattaki artış yurtiçi üretimin kısılmasına ve dolayısıyla işsizliğin artmasına yol açacaktır. Özetle, eğer gerekli önlemler alınmazsa, tam üyelik Türkiye sanayii için tam bir yıkıma neden olacaktır. 
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